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Fars Ergenekon 


En Kısa Yoldan Turan Birliğini Türklüğün evrimi artık başlasın! 
Nasıl Kurarız? 


Bin Atlı Akınlarda Mutlu Türklüğünü Unutan Türk, Yüce Türk Irkına, Sesleniyorum! 
Olan Bir Irkın Evladıyız! insandan da Aşağıdır! 


_VE DİĞER MELUNLARIN KALEMİNDEN 


7 
insanlara Uyarı! 
NEFRET, Türk ırkçılarının sesidir. 
Düşüncemiz, görüşümüz ve eylemlerimiz 
yalnızca Türk ırkının çıkarları içindir. 


NEFRET, Türkler tarafından Türkler için 
hazırlanmıştır. 


NEFRET sansürşsüzdür. 


NEFRET, yüce inancımız olan TEDS 
çizgisinde ilerleyecekler için de bir yol 
göstericidir. Bu dergi şeklindeki 
otağımızda sadece yöneticilerin yazısı 
olmayacak çünkü biz biriz kardeşlerim. 
Bizler, çoklu bedenlerdeki tek bir zihiniz. 
Beyinlerimiz tek bir Nöral Ağ'da iletişim 
kurar. 


NEFRET, Sibernetik olarak 
mekanikleşmenin özlemini duyan Türklerin 
sesidir. 


NEFRET, Kendini bu dünyaya değil, 
evrenler arası Kağanlığın neferi olarak 
görenlerin sesidir. 


NEFRET, kapısını Türk ırkından olanlara 
açmıştır. Vereceğimiz elektronik posta 
adresinden malumatlarınızı ve 
yazılarınızı mahlas belirterek 
gönderebilirsiniz, uygun görüldüğü 
takdirde bir sonraki sayıda yayınlanır. 


Türk soylu olmayanların NEFRETİ 
anlamalarını beklemiyoruz ve burada 
yazılanları okumalarını tavsiye 
etmiyoruz, zira ırkçı olmayanların 
cahilliği bir yerden sonra beyinlerinde 
büyük hasarlara yol açar. Soysuzların 


cahilliğinden sorumlu değiliz. Sonra 
ortaya çıkıp burada yazılanlar 
psikolojimi bozdu, kendimi iyi 
hissetmiyorum, korkuyorum diye ağlamayın. 


Kendimizi tekrarlamak istemiyoruz ancak 
insanları çok iyi tanıyoruz, her şeyi 
birçok defa geri zekâlıya anlatır gibi 
anlatmadıkça anlamayanlar oluyor. Bin 
beş yüz sene önce yazılmış kitabı bile 
anlamıyorlar her cümlesinden yüzlerce 
farklı anlam çıkarıyorlar. Biz bu hataya 
düşmeyeceğiz. Yalvaç olarak gereğini 
yapacağız. Bizler her daim Irkımıza 
muştulu haberler getirmek isterdik ancak 
şartlar maalesef bunu el vermiyor. Zaten 
Türkler zorlu şartlarda yaşayarak 
çelikten yürek olmuştur. Her şeyin 
üstesinden gelip ırkımızı hak ettiği 
konuma yükselteceğiz! Bizi takip edin ve 
savaşımıza teda olun! Davam Onurum 
Sadakatim! 


1.Sayı 
8.Ay Tavşan (2023) 


Dergi İçeriği: 

Sayfa: 5-27 - Nefretin Sesi: 
Makale, Haykırış!) 

Sayfa: 28-30 - Irk Hainleri 
Sayfa: 51-44 - Sual-Malumat 
bölümü 

Sayfa: 45-46 - Övgü-Takdir 
Bölümü 

Sayfa: 47-51 - Açık 
Mektuplar 

Sayfa: 52-58 - Barbar Mizahı 


Sayfa: 54-56 - Ruh 
Temizleyici 


Sayfa: 57 - Son Söz 


NEFRETİN SESİ: MAKALE, HAYKIRIŞ 


Bu bölümde ırkdaşlarımızın düşüncelerini yayınlanacaktır. 


Bir sonraki sayı için sualleriniz veya yazılarınızı mahlaş 


belirterek nefret(tuta.i0 adresine yollayın, uygun görüldüğü 
takdirde yayınlarız. 


Para Kazanın ve Sadakat Gösterin! 


Yüce Tigir'in erleri, saygıdeğer ırkdaşlarım! Yalnızlık Irkçılıkların gölgesidir. Her şeyi 
kendi gayretimiz ile yapmak zorundayız, kimsemiz yoktur. Şu İslamcılara, cemaatlere bakın! 
Başındakilerin hepsi lüks içinde yaşar. Cemaatten para toplar, fabrika kurar, kendi 
imamlarını yetiştirir ve onları maaşa bağlar. Caminin lambası değişecek der cemaat para 
verir, caminin kapısı değişecek der cemaat para verir, öğrencilere yemek alacağız der 
cemaat para verir, onlarca yıldır devamlı para toplar bu İslamcılar ve şimdi kendi 
markaları kendi fabrikaları vardır. Yandaşlardan söz etmeye gerek yok, dalkavukluk her 
dönem para kazandırmıştır. Hümaniştlerin, hayvancıların, etnikçilerin de cemaatlerden hiç 
farkı yoktur. Fonlanırlar, derneklerine tonlarca bağış yağar. Sokak köpeklerine bakıyoruz 
ayağına enayilerin parasını sövüşlerler. Peki, biz ırkçılar ne yapıyoruz? Hadi ırkçıları 
geçtik, milliyetçiler bile birbirini destekliyor mu? Ümit Özdağ bile üç beş fazladan 
kazanayım diye teşpihlerini sattı. Ümit beğ ırkçı değildir, Irkçılığın seviyesi olsa 
ekşilerde yer alır, ancak insanlar Ümit beği ırkçı olarak algılıyor ve ünlü markalarda bu 
yüzden kendisine destek olamıyor. Böyle bir durumda biz ırkçı Türklere destek olanlar 
çıkar mı? Çıkmaz. 


Bir 70 sene önce yaşasaydık muhtemelen Stalin ve Lenin'in yaptığını yapardık, daha 
önceleri yaşasaydık yağma yapardık. Ancak bunlar bugün ihtimaller içinde değil Artık çok 
farklı bir devirdeyiz. 


Sesimizi duyurmak, adımatmak, her şey için para gereklidir. Biz çalışıyoruz kendimizi öyle 
ya da böyle idare edebiliyoruz, ancak bizler şahsımız için yaşamıyoruz, varlığımızın amacı 
Türk Irkının refahıdır. Parasal gücümüz yok diye umutsuzluğa kapılmayın, bir olursak, 
samimi olursak her şeyin üstesinden geliriz. Para meselesi bir şekilde halledilse de 
samimiyet ve sadakat çok önemlidir. Samimiyet ve sadakat yoksa bir adım yol dahi 
ilerleyemeyiz. Lidere bağlılık, davaya sadakat esastır. Eğer ki bizler İslamcılar gibi para 
kazanamayacaksak bize de yazıklar olsun! Camiden çıkmayan, şakirt diye alay ettiğimiz, 
maymunlar cehenneminde dublörlük yapacak adamlar Arjantin'de ve Meksika'daki karteller 
ile iş tutuyor, Güney Amerika'da cami açıp kendilerine mürit topluyorlar! Rusya ile 
teknoloji alışverişi yapıyor. Ukrayna'ya silah satıyorlar. Biz bunları yapamayacak kadar 
düşüksek eğer yok olalım daha iyi! Artık şapkayı önünüze alın ve düşünün ırkdaşlarım! 
Ümit bey ve partisinin yaptığı gibi Kemalişt'ten daha Kemalist olmaya çalışarak bir 
yere varılmaz. Herkese yaranılmaya çalışarak bire yere varılmaz. Her kafadan 
çatlak ses çıkarsa hiçbir yere varılmaz! Bizlerin birbirimizden başka kimi var? 


Yazar: Türk Yalavaç 


İkoncanlık Meda Oldu! Irkımız Eriyor! 


Bu ikoncanlık başa bela. 
Türklerin vücuduna bir kanser 
gibi girdi ve içinden çıkmak 
bilmiyor. Günümüzün modası ve 
sosyal medyanın verdiği 
ikoncanlık yüzünden özgüvensiz 
ve zayıf bir nesil yetişiyor. 


Kızlara zaten bir şey demiyoruz. 


Annesi ve babasından görmediği 
ilgiyi, sosyal medya da 
tokmakçı arama derdine düşüp, 
kutsal vazifesini unutuyorlar. 
Türkiye de gerçekten şehveti ve 
pornogratiyi ön plana sürerek, 
birçok Türk çocukları ve 
gençleri kendi zehirleri ile 
boğdular. Eski Türkler genç 
yaşta, düşmanı yok edip 
zenginliğini çalıp, düşmanın 
katfatasından kımız yapıp, 
karılarıyla oynaşıyorlardı. 
Şimdi Türkler öyle zayıfladı ki, 
Mastürbasyon ve şehvete düşüp, 
ikoncanlıkları yüzünden Türk 
kızlarının yanında her türlü 
soytarılığı ve ahlaksızlığı 
yapacak kadar düştü. Bu 
nhayliyle erkekleri feminen bir 
hale sokup, Türk kızlarında uç 
noktalara dayanan belli başlı 
kriterlere sahip olmaya 
başladılar. Neden? Çünkü 
sertliğimizi ve gücümüzü 


kaybetme noktasına geldik. Biz 
artık ne desek bilemiyoruz. 
Türk dediğin uyanık olmalı 
Türk dediğin ağırbaşlı olmalı. 
Bir Türk olarak Zihnimizi ve 
bedenimizi bu zehirden 
arındırmalıyız. Her ne olursa 
olsun bedenimizi ve zihnimizi en 
üst düzeye çıkarıp, sürekli 
kendimizi sınamalıyız. 
Deccaliyet aurası veren O 
bedenimiz ve zihnimiz ile 
vazitelerimize odaklanmalıyız. 
Eğer bunu yapmazsak Yüce Tigir 
bize sırt çevirir. Üstün kan 
ahlakı anlayışı ile hareket 
etmeliyiz. Yeteneklerimizi 
geliştirip ve dik duruşumuzdan 


sy Türklüğün evrimi 
\ artık başlasın! 


Herkese Esenlikler! Yöneticiler ad vermek 


yasak dedi ve mahlas kullanacağımızı 
söylediler. Ben de kendime Biyomekanik Türk 
mahlasını uygun gördüm. Çünkü amacım Türk 
: ırkının evrimini devam ettirmektir. Irkımız 
asırlardır aynı denklemde bulunmakta. 
ilerle eMiyorüz Bizim insanlardan bir farkımız olmalı. üerçekten 
farkımız olmalı. İnsanlar gibi ağlamak, üzülmek, sevinmek... Bunlar 
bence boş duygulardır. Sanat, tarih, edebiyat kısaca 
insanlığa dair her şeyi baştan düzenlememiz gerekiyor. 
Türklük diğer kültürler ile asimile olmamalı. En başta, 
düşüncelerimizi sonra ise alfabemizi 
değiştirmeliyiz. Her insan topluluğun A 
içinde en işe yarar şeyleri alarak kendi gg 
havuzumuzda boğarak Türkleştirmeli ve 
geri kalan her şeyi yok etmeliyiz. 


Türkiye 5 tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Su 
altında nefesimizi kaç dakika tutabiliyoruz bilen var 
mı? Maalesef ortalamamız 1 dakikanın üstüne bile 
çıkmıyor. Bu bizim için utanç meselesidir! Türk 

evrimi artık başlamalı. Gen mühendisliği alanında f. 
kendimizi ilerletmeliyiz. Irkımızı her koşulda M / 
yaşayacak seviyeye getirmeli ve bizi zayıflatan e 
insani duygulardan kurtularak evrimimizi devam ettirmeliyiz. 


Yazar: 
Biyomekanik Türk 


Liberalizm Türk Irkının Başına Beladır 


Yaşı yetmeyen yeni yetme bebeler bilmez. AKP 
İslamcıların değil liberallerin ürünü bir 
partidir. AKP'yi Türkiye'nin başına Liberaller 
getirmiştir. Liberalizmden Türkiye'ye asla fayda 
gelmemiştir. Türkiye'de liberalizm isteyenlere 
bakalım arkadaşlar. Nerede ibne, cuckold, yavşak, 
uydu erkek varsa hepsi liberal Amerikan tipi 
muhafazakâr liberallere baktığımız da ise bunlar 
bir elin parmaklarını geçmez. Türk gençleri saçma 
sapan ideolojileri benimsemek yerine ırkçılığı 
benimsemelidir. Bir ülkede özgürlük ne kadar 
artarsa ahlaksızlık, tunuş, ibnelik ve Türk 
düşmanlığı da o kadarartar. Benim diyeceklerim 
bu kadar. 


Davam, Onurum, Sadakatim! 


Yazar: 


Liberal Avcısı 


Ağlayacaksanız Oynamayın! 


Sürekli düşünce özgürlüğünden ve 
sanşür karşıtlığından bahseden 
insanlar! Biz sizlerle muhatap 
olmuyoruz bilhassa sizin gibileri 
sikiyoruz! Öncelikle otağlarımızı 
şikâyet edip kapatma kuyruğuna 
giren korkaklar madem özgür dünya 
o zaman eşit şartlar altında 
vuruşalım. Fakat bu sefer savaşımıZı 
farklı bir platforma çevirdik. Bu 
sefer çok daha ağlayacak, çok daha 
ürkeceksiniz. Kalemlerimiz silaha, 
söylemlerimiz de mermiye dönüşerek 
beyninize saplanacak! İsteseniz de 
istemeseniz de Irkçı Doktrinlerimiz 
Sanal dünyanın her yerine 
yayılacak! Hiçbir şekilde Türk 
ırkçılığının yükselişine mani 
olamayacakşınız! Alışacaksınız! Sike 
sike kabul edeceksiniz! 


Sizinle tartışmayacağız. Biz 
uygulayacağız, biz söyleyeceğiz, biz 
yaptıracağız! Twitter ve onunla aynı 
takımdan denilen diğer sözde sanal 
medya uygulamalarında her gün ayrı 
bir rezilliğe şahit olduğunuzu 
biliyoruz. Her gün etnik azınlık 
vatansız sığıntı bir piç kurusunun 
Türk ırkına düşmanlık yaptığını 
görüyoruz. Bu amına koduğumun 
uygulamasına her girdiğinde kin ve 
nefret seviyenizin Nirvana'ya 
ulaştığını biliyoruz, hissediyoruz. 
Bir yerlerde sessiz sedasız 
kalbimizin beraber attığı 
ırktaşlarımız olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Biz sizi tanıyoruz. Sizi 
biliyoruz. Aynı sokakta yürüyoruz. 
Aynı caddede karşılaşıyoruz. Aynı 


merdivenlerden çıkıyoruz. Aynı 
şehrin aynı suyunu kullanıyoruz. 
Aynı ülkenin aynı havasını 
soluyoruz. Aynı ırkın aynı 
evlatlarıyız! Kininizi ve nefretinizi 
her daim diri tutun. Frekansımız 
aynı, kalbimiz tektir. Bizim 
frekansımız Tanrı Dağlarının 
eteklerinde, Altay Dağlarının 
tepelerinde meydana gelmiştir. 
Evvela asla umutsuzluğa kapılmak 
yok! Umutsuzluk kitabımızda yazmaz. 
Bir ırkçı-Türkçü asla umutsuz 
olamaz! Loser olamaz. Umutsuz 
olacağına yok olsun daha iyi! Gerçek 
bir ırk savaşçısı hangi şart ve 
imtihanda olursa olsun sonuna 
kadar mücadeleye devam eder. Maddi 
gücümüz yok diye hayıflananlar 
şunu bilsin ki; maneviyatımız maddi 
gücün çok çok üstündedir. Manevi 
gücümüzü Türk tanrısından ve 
atalarımızdan alırız. Bunu bizimle 
teşrik-i mesaiye geçenler gayet iyi 
bilir! 


Zaferler çelikten yürekli; “Davam, 
Onurum, Sadakatim” diye 
haykıranlarındır! 


Yazar: Pars Ergenekon 


En Kısa Yeldan Turan Birliğini Nasıl Kurarız? 


Ortak Dil, Ortak Tarih ve Kültürel 
bağların iyice artmasından sonra 
Azerbaycan bize katılacak, aradaki 
Ermenistan tamamen istila edilecek. 
Ermenistan nüfusu yaklaşık 2,8 
milyon. Tüm Ermenileri öldürmek 
fazla zaman alır. Nükleer silah 
kullanımı bizi ve o toprakları çok 
kötü etkiler, nihayetinde toprakları 
kendimiz kullanacağız. Toplam 200 
kişilik Özel Nöker birliği ve 
Nökerlere destek olarak gelen 1 
Tabur Asker ile beraber aşağı 
yukarı 1-15 milyon Ermeni 
öldürülür, geri kalanları 
kışırlaştırılıp ve hayrına dağıtılan 
yemekler ile zehirlenip öldürülür, 
zamanla kendiliğinden yok olurlar. 
Zaten kimliklere Irk hanedanı 
eklenecek, kim Türk kim insan her 
şey belli olacaktır. Anadolu'da 
yaşayan Kürt, Çerkez, Arap ve var 
olan tüm virüslere karşı 
Kısırlaştırma uygulanacaktır. 
Üreyemeyecekler. Azerbaycan ile 
birleştikten sonra haritanın 
yukarısına çıkmamız gerekecektir, 
kuzeye, Gürcistan'a. Bunlar 2 seçenek 
sunulacak, ya Türk hâkimiyetini 
kabul edecekler ve bizim tebaamız 
olacaklar ya da düşmanımız. Eğer 
düşmanımız olurlarsa nütuslarını 
azaltmak daha kolay olacaktır, zira 
Gürcülerin kuzeyi gereksiz Kafkas 
toplulukları ile doludur. 
Kimyasallar ile oraları yaşanmaz 
hale getirmek çok fazla kayıp 
olmayacaktır. Türk Kökenli 
Kazakların sınırına gelesiye kadar 
Volgograd'a kadar insanları öldüre 


öldüre çıkmak lazım. Kazaklar bize 
katılmayı kabul etmeyecektir, 
içlerinde ki Slavlar ve Slav götü 
yalayanlar ile büyük münakaşalar 
yaşanacaktır. Tabi Gürcülerden 
sonra Ruslar ve batı bize karşı 
ambargo uygulamaya çalışacaktık, 
algı operasyonları, hümanizm 
saçmalıkları vs. bin bir çeşit olay 
ile karşı karşıya geliriz, ancak 
bizler avel değiliz, kendi gücümüzü 
bilmeden dışarıya olan bağlılığımızı 
koparmadan istilaya girişmeyiz. 
Kazaklar alındıktan sonra diğer 
Türk devletleri sıkıntı 
yaratmayacaktır, Kazaklar alındıysa 
Slavlara karşı galip geldik 
demektir. Rusya'nın belini bükmüşüz 
demektir. Özbekler; Türkmenler, 
Kırgızlar, Kazaklar birliğimizde 
olacaktır. Ve bunun daha İran 
tarafı vardır, Tahran üzeri ve 
batısından Türkiye'ye kadar olan 
yerler alınmalıdır. Aksi ha lde 
Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmek 
isteyen biri Özbekistan, Kazakistan 
ve Kafkaslardan dolanıp gelmesi 
gerekir, bu kadar yola gerek var mı? 
Yok. İran devletinin arada parazit 
gibi durmasını kabul etmeyiz, her 
toprağımız yapışık olmalıdır. Türk 
birliği sağlandıktan sonra gözümüzü 
galaksilere dikeceğiz. 


Yazar: DR. Dezenfektan 


Bin Atlı Akınlarda Mutlu Olan Bir Irkın Evladıyız! 


Bir zamanlar bin atlı akınlarda şen olan bir ırkın ahtadıyız. Geniş ovalarda 
ülkü uğruna can alan, ülkü uğruna can veren, cennet inancı dahi olmamasına 
rağmen ölmek için kıratını dörtnala koşan büyük ve ihtişamlı bir ırkın 
ahtadıyız. Biz öyle diğer milletler değiliz. Yaratılıştan farklıyız! Bir ülkü 
uğruna yaratıldık. Bir ülkü uğruna kut aldık, bir ülkü uğruna can aldık, bir 
ülkü can verdik! 


Bizim ırk prensiplerimiz fabrika kurup çapulcu kovmaya çalışmak değildir. Biz 
aşağılık kompleksinin mahsulü bir ırk değiliz! Bizler aynı dili konuşan 
melezler çorbasının karışımı değiliz! Bizler asırlarca haraca kesip başına beğ 
atadığımız domuzların töresiyle yönetilmeği çekemiyoruz, sindiremiyoruz! 


Bizler kutlu başbuğlarımızın sapık 
ağızlarda slogan olmasını 
istemiyoruz! Biz Türk'üz, Türk gibi 
yaşamak istiyoruz! Acunla hesap görmek 
istiyoruz! Atsız'ın izinde bir ırkı | ADANA 
diriltmek, mankurtları, ucubeleri, | . ENN a A 
refsizleri diri vakın kazığ 9) O 
şerefsizleri diri yakıp kazığa 
oturtmak istiyoruz! Bizler Büyük 
Kartal Uluğ Başbuğ Fatih Han 
hazretlerinin emaneti olan 
İstanbul'u Turist akınları ve i 
ahlâksızlıktan kurtarmak bek U) 
istiyoruz! Bizler yüce başbuğ TRZ. & 
Alparslan'ın kan dökerek istilâ 
ettiği Rum diyarını etnik 
döküntülerden temizlemek 
istiyoruz! 


Başbuğ Çengiz soyunun, Kudretli Atamız Oğuz Han'ın emaneti Türkistan'ı 
bataklık fışkırığı Slavlarla, tarihteki en eski yayılımız hamam böceği kılıklı 
köpek yiyenlerden kurtarmak istiyoruz! Kutlu Ataman oğulları Kağanlığının 
emperyal mirasını diriltip putları yıkmak istiyoruz! 


Bunları istemek şahsi inisiyatitimiz değil, vazifemizdir! Bir ülkü uğruna kut 
aldık, atalarımızın yüzüne bakamayız. Kür Şad'ın yüzüne nasıl bakacağız, Kür 
Şad'ın yüzüne nasıl bakacaksın ey Türk evladı? Bu gidişle bakamayacağız.. Tek 
çaremiz var baylar, bayanlar bu işin şakası yok! Tek çaremiz KN 
TigirEr öğretileridir. Binatlı bir gün yine dev gibi bir orduyu EK 
yeneceğiz! Acunla hesabımız var! 


Davam Onurum Sadakatim. 


Yazar: Kaymaz 


Vatansızlardan Kurtulma Kılavuzu 


Bir mülteci krizi aldı başını gidiyor. Biz bunlara kısaca 
vatansız demek istiyoruz ancak 
insanların anlayacağı dilde 
konuşmak için mülteci 
kelimesini kullanacağız. 
Normalde mülteci, 
sığınmacı vb. 
gibi 
kelimelerin 
Birleşmiş 
Milletler nezdinde farklı anlamları vardır. 
Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim için hepsi eşittir, hepsi 
piçtir. Türk olmak en yüce duygu, en büyük histir. Türk olmayan 
setiller bunu anlayamaz. 


Mülteci kelimesi aslında çok basittir, sorun baştakilerin tek lafı ile 
yok edilebilir, ancak onların böyle bir niyetleri 
yok ve olayı daha azgınlaştırma 
peşindeler. Milletin ve Devletin kaderini 
değiştirecek anlaşmaları sadece şahsi 
çıkarları için onaylıyorlar. Bir 
mülteci gelip ülkemizde kendi iş 
yerini açar, para kazanır ama vergi 
ödemez, neden? Çünkü anlaşma bu 
şekilde yapılmıştır, mülteci 
Türkiye'de rahat etsin, başka Í İN 
ülkeye gitmek için sebebi Å 
olmasın, Türkiye'de rahat etmesi N 
için her türlü imkân verilmiştir. 

Bir şekilde Türkiye'den Avrupa'ya 
gitmek için uğraşan olursa zorla 
Türkiye'de alı koyuyorlar, göndermiyorlar. 


Avrupa'ya kaçmayı başaran olursa da Avrupalılar önce 
bunları araştırır, eğitim seviyesine bakar, geçmişine 
bakar, sağlık kontrollerinden geçirir, eğer ki ülkeye 
faydası dokunacaksa alır,ama it kopuk biriyse 
Türkiye'ye gönderir, Türkiye de seve seve bunları 
©,— kabul eder ve onun rahat etmesi için uğraşır. 


Şöyle düşünün; Kasa dolusu muz, siz muz 

almak istiyorsunuz, bakıyorsunuz, 
seçiyorsunuz, çürük olmayanları 
alıyorsunuz, çürük olanları kasada 
bırakıyorsunuz, işte bu kasa Türkiye'dir. 
Türkiye'yi gezegenin çöplüğü haline 
getirdiler ve çöplerle beraber yaşamamızı 
istiyorlar. 


Mülteciler, sadece Araplardan, Suriyelilerden oluşmuyor, kömürler 
yani zencileri ve Slavları kapsıyordur. Zenci ve Slavların sayıları 
Araplara nazaran az olduğu için göze batmıyor 
olabilir, anca sayıları çoğaldıkça Kürtlerden bir 
farkları kalmayacaktır. 50-60 sene önce tek tük 
Kürtler yaşıyordu Türkiye'de. İran da şeriattan 
kaçtılar buraya geldiler, Saddam'dan kaçtılar 
buraya geldiler, zaten fare gibi çocuk 
doğuruyorlar, her Kürt aileninen az 5-6 çocuğu 
var, sayıları böyle çoğalmaya başladı. Çoğaldıktan 
sonra neler olduğunu herkes biliyor. Şimdi ki 
Araplar dünün kürdü, köle Slavlar ve aşağılık 
zenciler ileride bugünün Arapları olacaktır. 


İlk Suriyeliler buraya gelmeye başladığında 
hepinize dedik! Sokakta gördüğünüz Suriyeli 
dilencileri tekmeleyin dedik, vatansız 
kalmanın, vatanını terk etmenin cezasını 
çeksinler dedik. Burada işstenmediklerini 
görsünler dedik! Sonuç? Ulan hepiniz insanlık yaptınız. 


Ne oldu ne şimdi? Mahalleniz bu virüsler ile doldu taştı, tehlikeyi 
kendi gözlerinizle görür hale geldiniz ne siz ne aileniz kimse 
güvenli değil Haberlerde, internette görüyorsunuz veya 
yakınlarınızdan duyuyorsunuz, taciz, tecavüz, ölüm haberleri her 
gün artıyor. İnan, haberlere çıkan olaylar buz dağın görünen kısmı, 
haberlere düşmeyen insanların bilmedikleri ne olaylar var. Fek 
çoğunuz zaten bu durumun farkında ancak neden hareket 
etmiyorsunuz? Bu piçler mahallenizde sokaklarda gruplar halinde 
dolaşıp her şey kendine hak görürken siz ne bok yiyorsunuz? Suç 
işleyen virüsü şikâyet ediyorsunuz, yakalanıyor, serbest bırakılıyor 
veya sınır dışı ediliyor, peki sonra ne oluyor? Sınır dışı edilen nasıl 
geldiyse aynı şekilde tekrar ülkeye giriş yapıyor. Bu konuda 
devletten umudu kesin ve kendiniz hareket geçin. Ne baştakilere 
inanın nede başa gelmek isteyenlere güvenin. 


Ve önce kendinize çeki düzen verin, Türk mazluma saldırmaz, Türk 
silahsız olana saldırmaz, İki Türk bir kişiye saldırmaz, Türk aman 
dileyene saldırmaz... Ulan Türk dediğin şeytanı ayakta siker, düşman 
aman diledi diye el mi kaldırmayacak! Bu saçma sapan romantizmden 
kendinizi kurtarın, fırsatını bulunca saldırın, acımayın. 


Arkadaşlarınız ile konuşun, organize olun, ülkeye kaçak 
gelen kişi zaten sizi şikâyet o liğe edemez. Her şeyi 
başkasından beklemeyin, gp. p #4 biri çıksın bizi 
kurtarsın diye beklemeyi — 5 Ô bırakın, siz önce 
kendiniz gayret edin b E ve çevrenizi bu 
virüslerden arındırın. 


Bunları madde madde açıklayacağız. Yapılması gerekenlerden 
bazıları; 


- Mültecilere işveren insanları dışlayın, hakaretler 
Me... Edin, ifşalayın. 
© . Mültecilerin iş yerlerini veya 
onlara iş verenlerin dükkânlarını 
taşlayın. 
- oDükkânlarına sprey ile yazılar 
yazın, istenmediklerini gösterin. 
- Mültecilere ev verenin evini 
$. Otaşlayın. Ev sahibine hakaretler 
edin, dışlayın. 
Mültecilerin yaşadığı evlerin 
pencerelerini taşlayın. Kapılarına yazılar yazın. 
- Mültecilerin çocuklarına ve kadınlarına karşı sert olun, taciz 
ve hakaretler edin. 
- Mültecilerin yaşadığı yerlerde sloganlar atın. 
- Mülteciler ile evlenmek isteyenin ailesini tehdit edin. 


SÖYLEDİKLERİMİZİ İDRAK EDEMEYENLER İÇİN YÜKSEK MUHTEMEL SON 


Z Mülteci tarafından karısı sikilen bir gavadın 
temsili çizimi 


Yazar: 
Türk Yalavaç ' 


Türklüğünü Unutan Türk, İnsandan da Aşağıdır! 


` Bir nesil düşünün ki ataları yüzlerce 
yıl imparatorluklar kurup dünyayı 
istila etmiş hâlâ da korkulan bir ırk 
olduğu halde torunları Türküm 
diyemiyor Türk olduğunu bile 
bilmiyor. Fakat bakıyoruz ki bin 
kelimelik kabile hırıltısı gibi 
dilleri olan, çirkin, maymundan beş 
dakika önce doğmuş, tarihleri hep 
sığıntılık ve eziklikle dolu etnik 
virüsler ise sanki cihan 
imparatorluğu neşliymiş gibi sikik 
e) etnik kimliklerini göğsünü 
sl kabartarak söyleyebiliyor ve 
ii birbirlerini bulup birleşebiliyorlar. 
ni Tarihi gavatlıkla geçen Frenkler ve 
adını kölelikten alan Slav Ruslar 
_] bile çok tehlikeli milliyetçilik 

yapabiliyor. Peki ya imparatorluk 
nesli Türkler ne yapıyor? En baba 

si milliyetçiler ve Türkçüler bile 

cümlenin sonuna kardeşlik naraları eklemeden duramıyor. Kendinize 
gelin ve tarihinizi, Türklüğünüzü bilin. Babamız Atsız'ın vasiyetini 
uzun uzun yazmaya gerek yok. 


Siz, Türk olduğunuzu unutsanız bile düşman unutmaz. Düşmanımız 
kim? Tüm insanlar! 


Kardeşlik yok, barış yok, insanlık yok! Sadece Türklük var. Ya Türk 
olacaksınız ya insan. İnsanlığı seçerseniz kutlu günler geldiğinde 
nepinizi dipçik darbeleri eşliğinde virüsler ile birlikte 
postallarımızın altında ezip kızıl tamuya postalayacağız ve Erlik 
Han'ın en dehşet verici gazapları sizi bekliyor olacak. Çünkü 
Türklüğünü unutan bir Türk insandan daha aşağılıktır. Şimdi adam 
olun dediklerimiz idrak edin ve Türklüğünüze dönün. Bu 
size son çağrımızdır. 


Yazar: Aza 


Türkler de Devlet ve Vatan Kavramı 


Türklerde Devlet ve Vatan Kavramı: Türkler Kutsal bir ırktır ve dolayısı ile kalıplaşmış 
belli bir coğrafyayı vatan adı altın da değerlendiremez. Türk için bir mevcut toprağı 
vardır, birde istila edip alacağı toprak, kızıl elma denilen de tam olarak budur. Elbette 
Atalarımızın izlerinin, emanetlerinin, Kurganlarının ve Bengü taşlarının olduğu Türkistan 
Bozkırlarının ayrı kutlu bir değeri vardır lakin oralara dönüp çobanlık yapıp keçe 
yurtlarda yaşama çağı çoktan geçmiştir. Elimizdeki toprak elbette vatandır. Yüce Atamız 
Tigir Kut Motunun kurak bir toprak parçasını vatan parçasıdır diye 
yağılara vermemesi de en iyi örneklerden birisidir lakin vatan 
sadece elimizdeki toprak demek de değildir. Can Alıp Can Verip Kan 
döküp almayı planladığımız her karış toprak da bizler için 
vatandır. Vatan sadece şu an içinde yaşadığımız dünya 

toprakları demek de değildir evrenin neresinde 
olursa olsun galaksilerde sömürülecek 
gezegenler de bizler için kızıl elmadır 
dolayısıyla vatandır. Devlet ise Türk töresi 
ile yönetiliyor ise Türklüğü yükseltmek için 
var işe Türk Devletidir. Öyle Yunan töresi 


demokrasi ile 72 milleti Türk'e denk sayan hatta < SE J 
daha da rezil şekilde Türklükten üstün tutan ENR ili 
boka 25 EDSA 

devlet Türk için yıkılıp yenisi kurulması > “ESR 
gereken bir varlıktır. Tarihte Türklük VEE 
pınarından beslenip filizlenen çınarlara VE pa KİRİ 
İZİ 223 

benzeyen sonra ise farklı kültür 2 SR 
benimseyip kuruyan Türk Devletlerine aiia A 
bakın. Gazneliler Acemleştiler ve Has Türk RRE 
kültürünü taşıyan Selçuklular tarafından r f (46 NE SİZİ 
KE) 4. . ~ . z. : y / 4 A SA ) 7 j 5 e KAŞI 
tarihten silindiler. Geçmişte İslami Arap TRR A M Seli 
etkisine rağmen uzun süre Türk töresini D IN MN i #5 =S 


muhafaza edip güçlü kalan Türk Devletleri 
vardır Bunun açık sebebi ise aslında gerçekten din değiştirmeyip siyaseten Müslüman 
görünmeleri diyebiliriz. Selçukluların başından sonuna kadar İslamiyet'te yasak olan hoş 
görülmeyen heykeller yapmasını, kendilerini İslam halifeşinden üstün görmelerini de buna 
örnek verebiliriz. Keza gerçekten inançlı Müslümanlar olsalar dahi Selçuklu ve Osmanlı'da 
Öz Türk dininin izleri kalmış ve gelenek olarak yaşamıştır. Bu demek değildir ki, Türkler 
istediği dine inansın ama ata dinleri sadece gelenek olarak kalsın... bu son derece 
sıkıntılıdır hele ki içinde bulunduğumuz çağ da Atalarımız bu şekilde kısmen başarılı 
şekilde Türklük muhafaza edip Devleti Türk devleti olarak muhafaza edebilmişlerse bile 
bir yerden sonra bu patlak vermiştir. Devletin Türk Dinine Türk Tanrısı Ulu Kök Tigir'e 
inanması ve bunun reşmi olması şarttır. Dinler farklı coğrafyaların kültürlerini içerirler 
Bu Milli Kimlik ile ne kadar başarılı harmanlanırşa harmanlansın illaki patlak verecektir. 
Tabii ki bu sadece din ilede alakalı değildir. Bulunulan coğrafyanın kültüründen 
zehirlenmemek çok mühim, Türk Devletleri dini etkiden daha çok farklı coğrafyalarda özüne 
ait olmayan yerli ya da komşu kültürleri önce sentezleyip sonra tamamen 
benimsemeye başlayıp silinip gitmiştir. Hülasa Yönetim biçiminden, 
töresinden ve dininden hepsinin Türkün olması şarttır 


Yazar: Kurya Afrasiyab 


Emperyal Dektrin Nedir? 


Klasik tanımlamaya göre doktrin, belirli bir konu veya inanç 
sistemine ilişkin kurallar bütünü anlamına gelmektedir. Politik 
doktrin, toplumda yönetme yetkisinin kazanılması ve uygulanması 
ileilgili savunulan, öğretilen veya yürürlüğe konulan politika 
veya ilke anlamına gelmektedir. İdeolojiden 
farklı olarak etkin değil 
teorik bir söylemdir. Doktrin, 
belli bir konunun ne olması 
ve nasıl olması 
gerektiğine dair 
tutarlı bir 
iddiayı 


(İŞ 
CH 


LANA 
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Emperyal Doktrin 
ise şudur; Türkler, tarihlerinin hemen her döneminde imparatorluk 
bünyesinde yaşamış ve büyük devlet olmanın getirisi ile büyük 
millet olmuştur. Kültürünü, hayat düsturunu ve hatta ölüme 
bakışını dahi azametli bir devletin asli unsuru oluşunun şuuruyla 
belirlemiştir. Türk ırkının evlatları, devletinin azametli olduğu her 
dönemde dünyanın birinci sınıf bir ferdi olduğunu bilmiş ve bu 
azameti hep ileri taşıma vizyonuna malik olmuştur. Bunun içindir ki 
Türkler, bugün dahi geçmişteki başbuğlarını anarken, içlerinden en 
çok gaza etmiş olanları yani komutanlık vasıfları üstün olanları 
öne çıkarmaktadır. İrredantizm, yani yayılmacılık Türk ırkının en az 
militarizm kadar manevi benliğine işlemiş bir düşüncedir. Zira Türk 
tarihi, aynı zamanda askeri emperyalizm tarihidir. Bunun getirisi 


olarak Türkler, yayılmacı ve militarist anlayışı iliklerine kadar 
benimsemiş bir ırktır. Savaşçılık ve ırkçılık, militarizmin 
diyalektiğini oluşturur. Bu iki unsur da Türk ırkının milli 
hususiyetlerindendir. Türkler savaşçıdır, zira seferberlik ilan 
edildiğinde bunu davulla zurnayla karşılar. Cepheye gönüllü 
yazılır. Irkçıdır, zira günümüzde dahi Çingeneleri, Kürtleri, 
Arapları sevmez. Zaman zaman kendisine dost gibi yanaşanların 
gerçek yüzünü göremese de Türklerin ırkçılık şuuru vardır. Bizler 
Türkler 'de olmayan hususiyetlerden dem vuruyor değiliz. 
Hâlihazırda Türkler ‘de var olan bu hususiyetleri sistematik bir 
şekilde hatırlatmak ve fabrika ayarlarımıza geri dönmek kâfi 
olacaktır. Emperyal Doktrin, asil soylu Türk ile aşağılık bir Kürdü 
eşit yurttaş sayan Cumhuriyet anlayışından kurtulup imparatorluk 
vizyonuna geri dönmek, Türkler 'in yeniden dünyanın birinci sınıf 
milleti olması için gereken devlet politikalarını izlemek, Türk 
ırkçılığını yükselterek Türk yurdunda Türklerden başka hiçbir 
etnik döküntünün birinci sını? vatandaş sayılamamasını sağlamak, 
dış politikada domine edici bir güç olmak için çalışmak, zamanı 
geldiğinde tüm acunu istila etmek ve uzay kolonizasyonuna 
yoğunlaşarak Türklüğün adını tüm kainatta yükseltmek ülküsüdür. 
Günümüzde maalesef Türkçüyüm diyenler emperyal fikriyatın 
temsilcisi değildir. İnsaniyetperverlik, her tarafı sarmış 
durumdadır. Başkalarını sömürelim, kaynaklarını kendi ülkemize 
taşıyıp kendimiz zenginleşelim dediğimizde bizlere muhaletet 
etmekte ve başka ırkları savunacak duruma düşmekteler. Tarih, her 
zaman güçlünün zayıfı ayıkladığı ve adaletsiz bir düzenin devam 
ettiği bir tarih olduğu halde başka bir düzen kurulabilirmiş gibi 
barış yolundan gitmek isteyenler Türk'ün mefküre yolunda 
yürüyüşünü baltalamak için didinen romantiklerdir. Bu kimseler 
sadece Türk ırkına değil aynı zamanda kendi varoluş sebebine de 
ihanet ediyor. Zira bizim var olma sebebimiz kendimizden olmayanı 
geriletmek ve kendimizi yüceltmektir. 


Yüce Türk Irkına Sesleniyorum! 


Türkiye denilen yer bir ucube yuvası haline gelmiş durumdadır 
ülkenin Türkçüsü, Kemalişt'i Ülkücüşü Komünisti hepsinde ayrı bir 
avellik var. Ulan hadi Kemaliştleri Ülkücüleri anlıyoruz da bu 
Türkçülerin bu kadar avel olmasını anlayabilmemiz mümkün değil 
Türkçülerin dahi bu kadar avel olduğu bir Türkiye'nin yükselmesini 
beklemek banyo fantezisi kurmaktan öteye geçemez! Gatillik etmeyin 
gerçekleri görün davamıza ortak olun. Savaşımıza feda olun! Dünya 
çapında fonlanan Kürdistan İşçi Partisi (PKK), LGBTİG*, İnsan 
Hakları Barış Hümanizm gibi şeyler bu beşeriyetinenalt seviyesi 
olan Yahudiler tarafından yapıldığını bilmek herhalde şaşırtıcı bir 
şey olmasa gerek. Irkımıza enjekte etmek istedikleri bu fikirler ile 
ırkımızı güçsüz duruma düşürmeyi hedet edinmişlerdir. 


Eğer büyük Türk ırkı bunu görmez buna engel olmaz ise 
toplumumuzun çöküşü yakındır! Türk ırkı inatla gerçekleri görmek 
istemiyor biz ise Türk ırkına gerçekleri göstermeye asla pes 
etmeyeceğiz! 


Türklüğe zararı ne kadar şey varsa Gayri-Türk oluşumlar tarafından 
fonlanmaktadır. İşin garip yani ise bu Kürdistan İşçi Partisi denilen 
oluşum Kapitalist Amerika tarafından silah yardımı gibi her türlü 
destek almaktadır aynı şekilde Ypg gibi oluşumlarda Birleşik 
Devletler tarafından desteklenmektedir. Kapitalistlerle 
Komünistler birleşmiş büyük Türk ırkını yok etmek istiyorlar ama 
inanıyorum ki Büyük Türk buna izin vermez! Bunca yardımın sebebi 
ise Kürdistan'ın varlığı ile İsrail için bir güvencedir. Kürdistan 
kurulursa Büyük İsrail'e giden yol açılacak ve Yahudi'nin dünya 
egemenliği planına bir adım daha yaklaşacak olmasıdır! Bu destek ve 
fonlama işini Birleşik Devletlerde yaşayan Garbi Yahudiler devam 
ettirmektedir. Kürdçüler, Komünistler Kapitalistler, Liberaller 
Yahudi'ye hizmet eder. Kısaca Aşağılık beşerlere ve Gayri-Türklere 
hizmet ediyor biz Tanrının Erleri ise yüce Türk ırkına! 


Tanrı Türkü Korusun! 
Yazar: 


Tengriken 


Türkiye Futbolda Başarılı Bir Ülke Mi? 


Bir ülke düşünün; gece gündüz, sabah akşam, evde, çarşıda, caddede, 
toplu taşımada, okulda, iş yerinde, alışveriş merkezinde usunuza 
(aklınıza) gelebilecek her yerde futbol konuşuluyor. Yeni biriyle 
tanışıyorsunuz ve size her şeyden önce hangi futbol takımını 
tuttuğunuzu soruyor. Futbol takımı tutmadığınızı söylediğinizan 
garipsendiğiniz bir ülke.. 


Peki, bu enteresan ülke 
futbolda ne kadar 
başarılıdır? Bunu bir 
© konuşalım. Türkiye Futbol 
Wİ Milli Takımı en son ne 
zaman Dünya Kupasına 
katıldığını hatırlıyor 
musunuz ve hatta Türkiye 
Futbol tarihinde kaç defa Dünya 
s Kupasına katılmıştır bunu biliyor 
musunuz? Eminiz ki birçoğunuz bilmiyordur. 


IN AM 


Türkiye tarihinde sadece 2 kez Dünya kupasına katılım göstermiştir. 
1954 ve 2002. Neredeyse arada 50 sene fark var. En son katılım 
gösterdiğinden bu yana bile 20 seneyi geçmiş durumda. Avrupa 
Şampiyonalarını ise hiç saymıyoruz zira katılım dünya kupasına 
nazaran daha basit. Bir zahmet onlara da her dönem katılım 
sağlansın ve başarı sağlansın fakat bir başarı da yok ortada. Peki 
kulüpler bazındaki en büyük uluslararası başarı nedir? En prestijli 
organizasyon olan Şampiyonlar Ligini kazanan kaç Türk kulübü 
vardır? Gece gündüz futbolun konuşulduğu ülkedeki hiçbir kulüp 
Şampiyonlar Ligini kazanamamıştır. Hatta kazanmaya bile 
yaklaşamamıştır. Bu organizasyondaki en büyük başarı da Çeyrek 
Finaldir. Bunu da en son 2008 ve 2015 olmak üzere Fenerbahçe ve 
Galatasaray başarmıştır. Fakat 'kupa 2 olan bir alt klasmandaki 
UEFA Avrupa Ligi kupasını da bir kulübümüz kazanmayı başarmıştır. 
2000 senesinde ve Galatasaray. Aradan kaç sene geçmiş siz hesap edin. 
Bundan başka da bir başarı söz konusu değildir. İşte gece gündüz 


sabah akşam futbol konuşulan ülkenin futboldaki başarıları. Gerçi 
bunlara başarı bile denmez. Mevsimlik heyecanlanmalar... Herkes 
futbol konuşur ülkede futbolda elle tutulur bir başarı olmaz. 

A Herkes siyaset konuşur siyasette olduğumuz konum 
bellidir. Herkes din konuşur ülkenin ahlak seviyesi 
ortadadır. Konuyu dağıtmadan devam edelim. 
Kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. 
Türkiye Ligi zaten vizyonsuzluktan kendini 

kemiriyor. Sikerler Süper Lig 
şampiyonluğunu. Dünyadaki kaç insan 
Türkiye Süper Ligini takip ediyor? Yayın 
gelirin nedir? 5 tane kulüp kendi 
aralarında para çeviriyor siz de buna spor 
diyorsunuz. Velhasıl kelam daha futbol 
takımları için kendini öldüren, ailesine 
çoluğunun çocuğunun rızkını futbol 
kulüplerine yatıran dalyaraklara ise hiç 
değinmiyoruz. Onlara zaten ne desek az kalır. 
Burada sadece sportif başarılara değindik. Bizce 
yapılması gereken; Türk ırkını bu sporda da 
başarılı yapacak kitleleri etkileyecek yöntem ise 
tamamen Türk ırkından oluşan uluslararası 
organizasyonlara katılım gösteren sıfırdan bir 
yapılanma kurmaktır. Kulübün başında ahlaklı ve 
milliyetçi bir başkan. Altyapıdan üstyapıya kadar 
sportif Türk gençlerini yetiştiren bir spor 
makinası. Türk ırkına yaraşır bir marka. Zaferden 
zafere koşan bir kulüp. Peki dünyada sadece 
kendi ırkından oluşan bir kulüp, kulüpler var 
mıdır? Elbette vardır. Bunları da diğer malumatlarda 
değineceğiz... 


Yazar: 


Pars Ergenekon 


Okullarda Kam (Şaman) istiyoruz! 


Öncelikle bana burada yazma fırsatı sunan başta Tigir:Er yöneticileri olmak 
üzere tüm ırkdaşlarıma esenlikler diliyorum. Bu kutlu dergide yazmak benim 
için büyük bir şeref nişanıdır. Umarım ki otağlarımızın ömrü gibi dergimizin 
de ömrü kısa olmaz. 


Çok uzatmak istemiyorum ve hemen 
konuya geçiyorum. AKP'den ötürü 
gençler Arap dininden uzaklaşıyor 
orta doğu sıçanlarına karşı 
netretleri büyüyor. Diyanet 
adındaki İslamcı kurum ve AKP 
hükümeti bundan pek memnun 
olmayacak ki okullara imam 
atamaları yapmıştır. Akılları sıra 
çocukların beyinlerini yıkayıp 
küçük yaşta temel oturtmaya 
çalışacaklar. Samimi olmayan şey 
gerçek değildir. 


Bu çocukların Müslümanlığı 
büyüyünce bir şey ifade 
etmeyecektir. 


Düşünmeye başladıktan sonra kendi > e ANAN 4 
kafalarına göre hareket etmeye e ll» YAP SR 
başlayacaklardır. Gülhane parkında türbanlılar her gün birilerine sakso 
çekiyor. İşte İslamcı gençliğin hali, Çocukluğumuzda bizlerde kuran 
kurslarına gittik, camide yatılı kaldık, peki sonuç? Arabın şeytanı 
korkusundan yanımızda başını eğerek yürür. Okullara yerleştirilen imamların 
ilk amacı azgın Müslümanların gazını almaktır. Bu aveller şeriat gelecek diye 
kandırılıyorlar, orası ayrı bir konu. 

Ahlaklı, saygılı ve bilge gençler yetiştirmek için okullara Altay dağlarında 
yaşayan Kamların getirilmesini istiyoruz. Arap dini Türkleri soysuzlaştırma 
projesidir. Irk bilincini yok edip yerine uyduruk bir ümmet bilinci 
yetiştirmeyi amaçlıyordur. Bu hainlikten derhal dönülmesi 
istiyor ve Okullarda Kam istiyoruz! 

Tigir Türkü Korusun ve Yüceltsin! 


Yazar: 


Irkçı Hakas Şamanı 


Kürt, Balkan ve Kafkas fışkırıklarına Uyarı! 


Arap, Afgan, Kömür ve Hintli mülteciler çoğunluk olup 
göze battığı için başlıkta belirttiğimiz virüsler 
a, kendilerini unuttuk sanmasın, zira biz hiçbir 


Hepiniz tasınızı tarağınızı alın ve Türkiye'yi 
terk edin! Aksi halde olacaklardan 
ge, sorumlu değiliz. Türkün ekmeğini 
yiyerek Türk'e ihanet eden herkes 

æ Cezasını çekecek. Sizin 

A karşınızda merhamet timsali 
insanlar yok, TigirEr 
Amentüleri ile beslenen 
y ırkçı, katatasçı, melunu 
y melainler var! Var olsun 
i Rıza Nur, Yaşasın Hülagü 


/ 


/ Han'ın Nökerleri, 


A 
Vİ 

1 f 
i 


Yazar: 


Arap Halifesini Ezen At 


AKP Sağcı Bir Parti mi? 


Sağ-Sol kavramları modası geçmiş bayatlamış kavramlardır. Ancak 
ısrarla AKF için “Sağ Parti” diyenler var. Gerçekten AKP Sağ parti 
mi? Bizden duyun! Kesinlikle hayır! AKF sağ parti değildir aksine sol 
partidir. Sol demek devletçi demektir. Kürtönü kendisi ile yapılan 
bir röportajda şöyle demiştir; 


“CHP bünyesi itibarı ile devletçi bir partidir ve bu sıfatla elbette 
ortanın solunda bir anlayıştadır.” 


Solcu demek devletçi demektir. Buradan yola çıkarak bakarsak AKP 
dört dörtlük sol partidir. Mesela bugün 1 tane araba alırken 5 tane 
de devlete alıyoruz. Elektronik eşya alırken de durum aynı. Yine 
başka bir örnek vermek gerekirse Komünist Rusya'da bir araba sahibi 
olmak için 10 yıl beklemen gerekiyordu. Araba alınca 10 yıl sonra 
arabayı teslim alabiliyordun. AKP Türkiye'sinde ise kur farkı ve 
liranın değer kaybetmesini de hesaplarsak asgari ücret ile ortalama 
bir araba sahibi olmanız'için 10 yıl boyunca kazandığınız parayı 
yemeden içmeden biriktirmeniz gerekiyor. Ev sahibi olmanız için de 
durum aynı. Şimdi Komünist Rusya ile Türkiye arasında bir fark 
görebiliyor musunuz? AKP'ye sağ parti neye dayanarak sağ parti 
diyor? 


Mesela sağ bir parti kendi ırkının aleyhine iş yapabilir mi? Yapmaz 
elbette. Ancak AKF yapıyor. Sağcı bir parti vatansızları kendi 
ülkeşine alır mı? Almaz. Ancak AKP alıyor. Türkiye'nin yarısı artık 
Türk değil, Sağcı bir parti yabancı inançların, yabancı ırkların 
savunuculuğunu yapar mı? Yapmaz. Ancak AKP yapıyor. Her yere 
yardım götürüyor, mazlumun yanında duruyor, Afganistan'dan, 
şuradan, buradan kaçan herkese kucak açıyor. Böyle bir partiye sağ 
parti denilebilir mi? AKF sağcı bir parti değil pragmatist, 
makyavelişt bir partidir. İşine geliyorsa Turancı, işine geliyorsa 
laik, işine geliyorsa İslamcı olur. 


Yazar: 


di 
Türk Yalavaç 


Anadoludaki Irkçılık Anlayışı 


Görüyoruz ki, son zamanlarda geçmişte bizle dalga geçip, 
dediklerimizi alaya alıp, mevcut düzenin kötüye gittiğini görünce 
aklı başına gelip bizden taraf olmaya başlayan bir kesim zuhur etti. 
Çünkü bazı şeyleri biz önceden söylesek dahi sonradan idrak 
edebilmeleri için arkadan kol gibi almalarını beklemek lazımdı. 
Yürekleri çelik yerine tenekeden olan bu acil durum tövbekarlarına 
ve moda takipçilerine müsamaha gösterilmemelidir. Gösterilecekse 
peçete gibi kullanıp atılmaya gösterilmelidir. 


Hatırlayan çıkar mı 

bilmeyiz. 2014 Kobani 
olayları sırasında bir 
Türkçülük modası zuhur 
etmişti. Çok geçmedi; Kobani 
olayları bitti, Kürtler 
sakinleşti”, sonrasında ise 
o Türkçülük modasından eser 
kalmadı. Meydan yerinde yeller esti. O 
zamanın meydan Türkçüleri şimdi liberal, 
ateist, sosyal demokrat, merkezci gibi birer alagavat oluverdiler. 
Türkçü oldukları zamanları hatırladıkları an ”0f ne salakmışım O 
zaman ya” gibi söylemlerde bulunuyorlar. Şimdi ise mülteci krizi ve 
zengin Arap müşteri vakaları hasebiyle kısa vadeli bir ırkçılık 
piyasada. Daha dün dalga geçiyorlardı, şimdi ise denize düştüler 
yılana sarılıyorlar. Yine bir beş yıl kadar sonra bu kısa vadeli 
ırkçılıktan eser kalmayacağı ne malum? “Tarih tekerrürden 
ibarettir.” diyorlar ya hani. 


İşim bizde kalsın. Zamanında yakın çevremize 
alıp ulvi düşünce sistemimiz ile baştan 
yaratılan bir şahıs bizle kötü olmaya IN 
başlayınca bize, sadece bize olsa amenna, ama, 
davaya da utanmadan sırt çevirdi. Kendisi şimdi 
ipe sapa gelmez siyasetçilerin ardından koşuyor. 


Buna benzer durum ise bir değil çok kez yaşandı. Besle kargayı 
oysun gözünü. Somut örnek olarak bu kişiyi gözünüzün önüne getirin. 
Zaman demişken şuna da değinmesek olmaz: Burada zamanın hatırı 
sayılır bir payı var. Zaman, ak göt kara göt her şeyi belli ediyor; 
kişinin içindeki yuvalanmış samimiyetsizliği ortaya çıkaran bir 
anahtar rolü oynuyor. Bu yüzdendir ki gerçekten samimi olup 
olmadığını görmek için her aday, zaman süzgecinden geçirilmeye 
tabidir. 


Nİ yi f Konumuza dönelim. Diyeceklerdir ki, 
NE d Zj ”2014 Kobani olayları bir olaydı. 
RA ; Geçici bir şeydi. Belirli bir süre 


zarfına kadar olup biten bir şeydi. Bu 
L yüzden toplumdaki bu etki-tepki 
H meselesinin geçici olması da 
t kaçınılmazdı. Mülteci krizi ise bir 
olgu. Geldiler. Köklerini kazısak 
bile burada izleri kalacak. Bu 
yüzden bu ırkçılık kısa vadeli 
de olsa işimize gelecektir.” 
Kendine zararlı görünen 
spesifik bir milleti hakir görüp kendine zararlı görünmeyen 
başka bir milleti mazur gören adamların şu-iyi-bu-kötü ırkçılığını 
ne yapalım biz? Çeyizimize mi saklayalım? Türk'ü sadece zorda 
kalınca hatırlayan devlete karşı borcumuz olmadığı gibi zorda 
kalınca Türk olduğunu hatırlayan bu mallara bir borcumuz yoktur. 
Onlar da bize bir şey borçlanmasın. Bunlarla yola çıkmak hüsranla 
sonuçlanır. 


Mülteciler olmasa zaten bunların ırkçılık neymiş haberleri 
olmayacak. “Mültecinin biri şöyle yapmış, böyle yapmış” diye sosyal 
medyada hikâye atıp etrafa bunu ırkçılık diye pazarlıyorlar. 
Gözlerine keştirdikleri bir milleti hakir görüp diğer milletleri 
“bana dokunmayan yılan bin yaşasın” kafasıyla sürekli mazur 
görüyorlar. Birine sövüp diğerine kardeş gözüyle bakıp toz 
kondurmuyorlar. Solcular da “şu ırkçıymış, bu faşistmiş” diyerek 
bunların ekmeğine yağ sürüyor. 


Ey solcular, boş yere kimseyi kandırmayın, çünkü bunların 
A) ırkçılığının sadece kendilerine bilfiil zararlı görünenlere 
GA olduğunu siz de biliyorsunuz ama maksadınız orospuluk 


p 
“> yapmak, değil mi? “Suriyelileri göndereceğim” diye vaat 


Ohno» sunan ırkçı siyasetçiler de ne hikmetse hiç “Çerkezleri 
© alin s Sa r5 1 1 
(Sra göndereceğim, Kürtlerin sayısını Sakallı Nurettin 


& 


RA 

m, Sebebi belli, lakin konumuz bu değil. Bunların hepsi 

T AN “Suriyeliler gitsin ama zenciler adamdır çünkü en 
av azından saat satıyorlar, ülkeye bir zararları yok” 

im ha kafasında. Yarın Afrika'da bir şey olup zenci Afrika 
Hea nüfusunun milyonlarcası ülkeye sığınsa, bu zenciler de 
MX ülkeyi Brezilya gibi bir suç ve uyuşturucu batağı haline 

di . “getirseler, bunlar da oturup savundukları zenciler için 
pm açıp kına yakmazlar mı bir taraflarına? Hakikaten de 
M3 ırkçı olmaları için mazur gördükleri milletlerden biri 
<V ülkede birini taciz tecavüz etmesini bekleyeceğiz 

b Ne herhalde. Zamandan bağımsız bir şekilde Orta Doğulu 


7 KN 
“yp mültecileri ülkeye sokan Gürcü değil de Selanikli olsaydı, 
Y kamuoyu tepkisi daha farklı olacaktı. O bambaşka bir 
J mesele. 
sT 


o 


Bu mülteci krizinin ”Türk-Türkiyeli” tartışmasını 
da beraberinde getirdiğini © n | 5 
görebiliyoruz. Bu dosya yeni ö 

değil, zira Osmanlı Hanedanlığı Ay o , gü1y*” 
dönemine dayanıyor bu durum. | g6 p”: ğe 
”Osmanlı” veya ”Osmanlıl1ı” her qT i 
neyse. Ama adamın biri "Ne 

mutlu Türk'üm diyene” dediği 

için her şey makbul görülüyor. Bu durumdan da en 
fazla gizli etnikler nemalanıyor. Zira bunlar 
gizliden gizliye etnik olmasalardı, 

”Türkiyeli” tanımı bir taraflarına batmazdı. Böyle bir tanıma karşı 
çıkan birisi ya gizli etniktir, ya da imparatorluk karşıtıdır, yada 
her ikisidir. Hadi tamam, ne mutlucuları anladık, lakin 
milliyetçilere hakikaten ne oluyor? Mesele mültecilere gelince bir 


Türklük dersi verme gayretlerine giriyorlar. “Irkçılık yanlış” 
diyorlar, “Bunca sene beraber yaşadık, zamanla onlar da bize uyum 
sağlarlar” diyorlar. Ermeni'ye, Balkanlı Slav'a, ÇerkezZz'e, Şopar'a, 
Suriyeliye hangi hakla ”Türk'üm” dedirtebilme şerefini uygun 
gördünüz? Ha, layıkıyla hareket eder, layıkıyla oturur kalkarsa, 
Türk de onu layıkıyla yaşatır; orası ayrı mesele. Lakin bu 
ıskartalara biz şimdi nasıl, hangi damarla, ne münasebetle Türk 
diyebilelim? Kalkıp bir oluklu kertenkeleyi sırf yılana benzediği 
için yılan diye kategorilendirebilir misiniz? Kimlik kartı 
ırkçılığınızı sikeyim sizin. Bu ne ulan? Haşa itin köpeğin adı oldu 
Türk. Piçler bizi kendilerine benzetmek, kendi aşağılıklarına çekmek 
için ner yolu denediler, deniyorlar. "Türkler beyaz ırktır” 
demedikleri, "Türkler Anadolu'ya mülteci olarak kaçtı” demedikleri 
mi kaldı? 


Bu devletin kuruluş dinamikleri her türlü Türklüğe aykırıdır. Bu 
yüzden bu düzenin kendi kendini yıkıp törenin geri gelmeye müsait 
olacağı kutsal yıkım gününü bekliyoruz. 


Yazar: Kindarsoy 


IRK DÜŞMANLARI 


Bu bölümde ırk düşmanı pisliklere yer verilecektir. 


Türk Düşmanı Çerkez Nevşin Mengü! 


Nevşin Mengü Türk düşmanlığında çığır açmış bir kevaşedir. Deutsche 
Welle'nin Türk düşmanı kadrolarında başı çeken Alman aşığı, Türk 
düşmanı Çerkez Nevşin'in Türk'e yaptığı yağılıklar saymakla bitmez. 
Türkler Çerkezzlere ne yaptı da Nevşin Mengü böyle bir ihanet 
içindedir? Cevap elbette bellidir. Türk kime yardım ettiyse, kime. 
merhamet ettiyse karşılığında her zaman ihanet görmüştür ve 
görmeye devam edecektir. Nevşin Mengü'nün ataları Ruslar 
tarafından soykırıma uğrarken Türk padişahı bunlara 
acıyarak Türkiye'ye aldı. Nevşin Mengü'nün ataları ise bunu 
fırsat bilerek önce saraya sonra ise devletin her türlü 
kurumuna sızdılar. Kısa sürede devletin istihbarat ağını da 
ele geçirdiler. Bunların yaptığı avellikler yüzünden Arap 
Lawrence elini kolunu sallayarak Türk topraklarında casusluk 
faaliyetlerinde bulundu. İçimiz dışımız İngiliz ajanları ile 
doldu taştı, ancak elle tutulur adam akıllı bir karşı atak 
yapamadık. İngilizlerin yaptığı casusluk faaliyetleri sayesinde 
İmparatorluğun Arap nüfusunun yoğun olduğu yerlerde büyük 
sıkıntılara uğradık ve petrol bölgelerini de kaybettik. Çünkü 
karşı istihbarat yapamadık. Zira iştinhbaratımız Çerkezzlerin 
elindeydi. 


Çerkezzler padişahların eşleri oldular, sarayda söz sahibi 
oldular. Ancak asla yetinmediler. Daha fazlasını istediler. En 
sonunda Çerkezz Ethem Balıkesir ve çevresinde bir Çerkezz 
devleti kurmaya kalkıştı ancak başaramadı ve kafası ezildi. 
İşte Nevşin Mengü'nün de kuyruk acısı budur. Nevşin 
Mengü'nün eski twitlerine bakarsanız Araplara ve 

Afganlara karşı ırkçılık derecesinde twitlerini görürsünüz 
ancak şimdi işe tam tersine Türkiye'ye mülteci gelmesi için 
götünü yırtıyor, kankası Nagenan Alçı ile Türkiye'yi minik 
bir Suriye yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü 
Nevşin Mengü'nün Alman patronları Türkiye'nin aleyhine olan her 
işi destekledikleri için Nevşin Mengü'nün de Arapları desteklemesini istiyor. 
Omurgasız Nevşin Mengü'de eski söylediklerini yutarak bir anda Arapperest, 
Afganperest oluyor. Belki de onlarla ilgili fantezisi de vardır, bilemeyiz. 
Zira kankası Nagehan alçıya 4 posta koysanız bana mısınız demez. Çünkü Asil 
Türk erkekleri Nevşin Mengü gibilerini tercih etmedikleri için onlar da teselliyi Orta 
Doğulular da arıyor olabilir... 


Türkün Soyunu Bezan Aşağılık Aktivite: 
Harmony Projesi 


Virüsler her yerden Türklüğe saldırarak Türklüğü bitirmek için 
elinden geleni yapıyor. Türkü hem zihnen hem de kan bakımından 
asimile etmek istiyorlar. Eskiden bu tarz projelere daha çok 
Laikçiler, Erasmusçular ve Atatürkçü Düşünce Dernekleri çanak 
tutardı. Türkiye'ye yabancı gelinler ve damatlar getirerek Türkün 
asil kanını kirletmeye gayret ederlerdi. Ancak Suriyelilerin, 
Afganların ve diğer aşağılık beşerlerin Türkiye'ye gelmesi ile 
Türkün soyunu bozma işini resmi anlamda İslamcılar ile Almanlara 
Sakso Çeken Nevşin Mengü ve yarak hastası Nagehan Alçı gibi 
kevaşeler sahiplenmeye başladı. İslamcılar zaten Türkün soyunu 
bozmak için elinden geleni yapardı, ancak devlet organlarını da ele 
geçirmeye başlayınca artık bunun batı yanlısı Liberaller ile 
medyada göstere göstere yapıyorlar ve kendilerine katılmayanları 
ise ırkçılıkla suçluyorlar. Evet, ırkçılıkla suçluyorlar. Komik olan 
ise biz zaten ırkçıyız ve ırkçı olduğumuz için Türkün soyunun 
bozulmasına karşıyız. İslamcılar çok şımardı. Devletin resmi kanalı 
olan TRT'de Türk kızlarının kömür yani zenci erkeklerle evlenilmeşsi 
teşvik ediliyor. Çünkü kömürler samimi Müslümanmış ve çok iyi 
kalplilermiş. Buna kargalar bile güler! Kişinin iyi olmasına 
bakmayız, Türk olmasına bakarız. Bir zenciden doğan çocuk piçtir. 
Bizler ise piçliğe karşıyız. Hem devlet eliyle hem de sivil toplum 
kuruluşları ile Türkün soyunu bozma işi tüm hızıyla devam ediyor. 
Devlet kendi televizyonunda Zencilerle evlenmeyi teşvik ediyor. 
Sivil toplum kuruluşları da neden biz daha iyisini yapmayalım diyor 
ve ne kadar kaçak, vatansız, sığıntı orospu çocuğu varsa onların 
Türkiye'de vatandaşlık almasını sağlayarak Türkler ile 
evlendirmeye teşvik ediyorlar. 


Şimdi de Harmony Projesi diye aşağılık bir oluşum peydahlandı. Daha 
düne kadar İşlamcılar Türk adını almaz, Türklükten öcü gibi 
korkardı, Türk değiliz Müslümanız derlerdi şimdi ise ısrarla Türk 
olduklarını belirtiyorlar. Neden? Çünkü Türk'ü asimile etmek için. 
Türk diye tanıttıkları kişiler Türk değildir! Harmony adlı bu gayri 
meşru iğrenç oluşumun amacı ise Türkün soyunu bozmak. Bir tane 
bunların propagandacışı denilen karı var. Adı Helin Aslan. Bu azgın 
kevaşe kendini Türk diye tanıtarak yabancılara hayranlık besliyor 
ve Türkün soyunu bozmak için var gücüyle çalışıyor. Dikkatinizi 
çekerim, fahişenin adı Helin! Bilin bakalım bu adın kökeni nedir? 
Yunan! Türkiye'de sonrada Müslüman olmuş Rum ve Ermeni 
dönmelerinin sayısı bir hayli fazladır. İşte bunlar bilhassa Türkün 
soyunu kırmak için kendilerini Türk diye tanıtsalar da tiplerine 
baktığımızda Türk olmadıkları 40 metre öteden anlaşılıyor. Bunlar 
kendilerini namuslu diye tanıtırlar ancak Gülhane parkında kendi 
aralarında sakso yarışmasına girerler. Yedikleri yarakları toplasak 
İstanbul'a 4. Köprü olur. Bu karıya Türk diyenin sike sürülecek aklı 
yoktur. Buraya bir resmini bakıyoruz, dikkatli bakın. Türklüğe dair 
hiçbir alamet yok karıda. Tam bir Müslüman olmuş Rum devşirmesi. 
İşte kaltağın resmi; 


Bu aşağılık virüslerin Th Ben bir Kaltağım 


oyunlarına kanmayın 
kardeşlerim. Irkımızın 
kutsallığını muhafaza 
edin. Bu virüsler ayın 
belli günlerinde 
seminer veriyor ya da 
toplantı yapıyor. Bu 
tip organizasyonlara 
toplu şekilde gidin ve 
organizasyon 
başladıktan bir süre 
sonra organizasyonu 
sabote edin, oraya gelenleri korkutun, vatansızları, mültecileri 
dövün. Türbanlıların üstüne meyve suyu ya da BİM kola fırlatın. 
Karşılık verirlerse demir joplarla sopalayın. Demir jopların 
saklaması da kolay olur, her türlü o ortama sokarsınız. Bundan 
böyle herkes Türk ırkının sahipsiz kalmadığını bilsin! 


Sual-Malumat bölümü 


© Bu Bölümde sorduğunuz Suallere Cevap 
Verilecektir. 


Sual: Günümüzde Türk Kime 
) Denir? 


Günümüze göre konuşursak 4 farklı anlamda Türk 
vardır. 


 . İlkanlamı Türk ırkına mensup olan 
kişilerdir. 


© Türk kökenden gelen ve herhangi bir Türk lehçesini 
konuşan. Ancak her Türk lehçesini konuşan da Türk 
değildir. Önce ırksal olarak Türk kökenden gelecek, 

damarlarından Türk kanı akacak sonra anadili Türkçe 

~ olacak. Kimlerdir bunlar? Birkaç örnek vermek 

gerekirse Oğuzlar, Türkmenler, Uygurlar, Kırgızlar, 

Tuvalılar, Hakaslar gibi. Bazıları diyecek ki, iyi de 

yönetici bu saydıklarınızın içinde Türklüğü kabul 
etmeyenler var. Cevap verelim hemen, şu an sualin 

i ana konuşu bu değil Onların Türklüğü 

kabul edip etmemesi başka bir 

Asa mevzu. Biz burada Türk kimlere 
-$ denir onu açıklıyoruz. 


Gerçek Türk nedir 
açıkladığımıza göre geri 
kalanına geçelim. 


e "İkincil", (Türk zannedilen) diğer bir 
deyişle manevi mutasyonel Türkler. 


Bunlar Türkleşmiş kişilerdir. Bu 
kişilerin kökeni farklı olsada en 
az 5-4 kuşak boyunca Türkleşmiş, 
Türk kültürünü benimsemiş, 
geçmişini unutmuş ve kendisini 
Türk'ten başka bir şey 
görmeyenlerdir. Kimdir bunlar? 
Örnek vermek gerekirse 
Minaloğullarını gösterebiliriz. Bu 
ailenin kökeni yabancı olsa da 
asırlarca Türklüğe hizmet etmiş ve 
Türklüğü benimsemiştir. Kan ve Irksal 
olarak bunlar Türk olmasa da böyle kişilerle bir sorunumuz yoktur. 
Türklüğe hizmet ettikleri için insanlık virüsünden bir kaç basamak 
yukarıdadırlar ve zaten bu tip kişiler de istisnadır. Örnekleri çok 
azdır. 


© Üçüncü anlamda Türk kime denir dersek bunlar 
ise Kriptelar-Türkümsülerdir. 


Bunlar çok'iyi Türkçe konuşurlar fakat Türk 
değillerdir ve gerçek kimliklerini iyi bilirler. 
Türklükten faydalanırlar. Türkler güçlüyken 
sapına kadar Türk olurlar Türkler 
zayıflayınca pis Türkler moduna girerler ve 
bir anda etnik kimliklerini hatırlarlar, 
fırsatını, bulduklarında anında Türklüğü 
satarlar. Özellikle bu grubun içinde dönmeler 
başı çekmektedir. 


e Dördüncü Anlamda Türk kimdir? T.C. vatandaşı 
olan herkes anayasaya göre Türk'tür. 


Parayı basan herkes 4. Anlamda Türk olabilir. Bir 


| avite İngiliz parayı bastığında. Türk olabilir. Bu 
ii, gerçekten Türklük açısından utanç verici 
i i bir durum. Türklüğün en rezil ifade 
edilmiş sürümüdür. Yani bir virüs T.C. 
kimliği taşıyorsa Türk sayılır ve 
anayasaya göre de her türlü hakka 
sahiptir. Savaştan kaçan Suriyeli bir Arap 
T.C. vatandaşlığı aldığında Türk olabilir, İşte 
bu tanım zaten en çok kafa karışıklığı 
yaratan tanımlardan biridir çünkü 
etnikler asla Türklüğü kabul etmediği 
SSM gibi bunlar yurtdışında yüz kızartıcı 
b bir iş yaptıklarında da ihale safkan 
Bİ Türklere kalmaktadır. Özellikle 
Wi Kürtler bu konuda Türkiye'yi rezil 
rüsva etmiştir. Zaten Avrupalılar T.C. 
kimliği taşıyan ve yüz kızartıcı iş 
yapan birini anında “Türk” diye 
yaymaktadır. Örneğin, Türkün biri 
karısını öldürdü derler ama işin aslı 
Kürdün biri karısını öldürmüştür. T.C. vatandaşı olan biri 
yurtdışında güzel bir iş yaptıysa aynı gruplar o kişiyi 7 ceddine 
kadar araştırır ve Türk dememek için elinden geleni yapar. Buna en 
büyük örneklerden biri de Aziz Sançar'dır. Aziz Sançar ısrarla 
“Türk'üm” demesine rağmen kendisine Arap mısınız, Kürt müsünüz 
diyenler vardı. Hatta Aziz Sançar Türküm demeden önce ne kadar 
solcu mikrop tayfa varsa Aziz Sançar'ı göklere çıkardı ancak Aziz 
Sançar Türk olduğunu söyleyince hepsi bir anda söylediklerini geri 
aldı ve Aziz Sançar'ı eleştirmeye başladı. Yine başka bir örnek 
vermek gerekirse Türk kökenden gelen biri iyi bir iş yaptığında 
Türkiyeli derler fakat aynı kişi Türk kökenli değilse hemen etnik 
kimliğini vurgularlar. Türk'e bile Türk dememek için kırk takla 
atarlar. 


Sonuç olarak siz ne kadar anayasaya göre herkes Türktür deseniz de 
bu böyle olmuyor. Devletin yapması gereken herkesin etnik kimliğini 
kimlik kartına yazmak olacaktır. Böylece ak göt kara göt belli 
olacak. Mesela Kimlikte şu şekilde ifade olunacaktır: 


Ülke: Türkiye 


Vatandaşlık: Türk Vatandaşlığı 


Etnik Köken: A-Virüsü 


Ancak bunu yapmak devleti 
yönetenlerin işine gelmez çünkü 
Türkiye Devletini yönetenlerin 
içinde çok-fazla kripto 
hakimdir. 


ASANI 


T.C. anayasasına göre Türk 
tanımı oldukça sakattır. 
Vatandaş olan Suriyeli bir 
Arap Türk sayılırken 
vatandaş olmayan Doğu 
Türkistanlı Uygur ise Türk 
sayılmamaktadır. 


arar = 
“AN 


Wt 


Sual: İnsan ırkçıları ile Tigir:Er 
Düşünce Sistemi arasındaki fark nedir? 


Öncelikle Irkçı kelimesini kendimizden başkasına yakıştırmıyoruz ve 
bu gezegende bizim gibi samimi ırkçıların var olduğuna inanmıyoruz, 
ancak sizlerin olayı kavramanız için bu yazımızda başkalarına da 
ırkçı diyeceğiz. Malumunuz üzere sol kafalar ota boka ırkçı 
dedikleri için olayı kavramınız açısından mecbur böyle bir 
tanımlama yapıyoruz. 


*İnsan olup ırkçılık yapanlar iki ana kategoriye ayrılır birincisi 
Din Irkçıları, ikincisi Renk ırkçılarıdır. Din ırkçıları Türkiye'de çok 
vardır ve sizlere yabancı değildir. Müslüman olan herkesi Si 
belirler, Müslüman olmayanı ise öldürmek ile mükelleftirler, e 
azından Allan öyle buyurur ve kuranda öyle yae Ancak, 
Acunun hiçbir yerinde samimi T 
Müslüman olmadığı için 
kuranda yazılanlar 
önemsenmez. İnsanlar 
dinini çevresine göre 
şekillendirir, işine 
geleni yapar işine 
gelmeyene kılıt uydurur. 
Cuma sabahı zinaya 
gider öğlen namaza 
geçer. Uykusu tatlı 
gelir bölmek istemez 
sabah namazına 
kalkmaz. Ülkesine 
şeriat gelir karısını 
kızını geride 

bırakıp Avrupa'ya, 
Amerika ya, 
kâfirlerin yurduna 
yerleşmek için ölümü 
göze alır. Şehit olmak 


için değil, kâfirler ile iç içe yaşamak için ölüme göze alır! 
Suriye'den kaçan Müslümanları görüyoruz, Yunanistan'a geçmek 
isterken denizde boğulup ölüyorlar. Bayrağı haç olan bir ülkeye 
kaçmak için götlerini yırtıyorlar. 


Söylediklerimiz sadece Müslümanlar için geçerli değildir, 
Hıristiyanlarda aynı seviyededir. Ne kiliseye gider ne dua eder, on 
emirde yasak olan her şeyi yapar ama Noel ve paskalya geldiği 
zaman Hıristiyanlığını hatırlarlar, çünkü işin ucunda eğlenmek var. 
sonuç olarak insanlar dinlerine bağlı değildir ama Din ırkçılığı 
yaparlar. Müslüman bir Türk, Gagavuzlara kız vermek istemez, burun 
kıvırır ama Müslüman bir araba veya kürde sesi çıkmaz. Neden? Çünkü 
aynı Allaha secde edermiş, çürük ve kanı bozuk torun sahibi olması 
umurunda değil ; 


Din ırkçıları arasında Aleviler de vardır. Bunlar ise ayrı bir 
vakadır. Aleviliğin zaten bin tane tanımı var. Kulağa komik geliyor 
ama öyle kimileri Aleviliği gerçekten ırk olarak görüyor. Kimi 
kendini Ateist olarak görüyor fakat Muhammed'in damadı Arâp Ali'ye 
tapıyor. Yani bunları da neresinden tutsak elimizde kalacak. 
Türkiye'de sadece İslam ırkçılığı değil aynı zamanda mezhep 
ırkçılığı da yapılmaktadır. Alevi, Sünni, Şii, Caferi vb. bunlar sadece 
Türklüğü böler. Zaten yeterince bölündüğümüz yetmiyor mu? Artık 
öze dönme vaktidir! 


Gelelim Renk Irkçılarına, vakti 
zamanında ne kadar kömür varsa 
Afrika'dan zorla Amerika'ya 
getirilip köle olarak 
kullanıldılar. Bu renk 
ırkçıları daha çok beyaz, 
siyah ve sarı olanlar 
arasındadır. Renk 
ırkçılarının şanlı bir 
ırkın soyundan 
gelmedikleri için K 
ve ekseriyetle A, y MM, 
melez olduklarında J- j 
dolayı insanları 
renklerine göre 


ayırırlar. Amerika'da bunun örneği çoktur. Hatta Avrupa'da da öyle. 
Hitler ve cemaati insanları beyaz, siyah, sarı diye ayırmazdı. Alman 
olup olmadığına bakardı. Bu yüzden Hitler ve cemaatinin samimi 
olduğunu söyleyebiliriz. Beyaz tenli Lehleri, Çekleri ve Fransızları 
ezip geçtiler ancak günümüzde Polonyalılar, Ukraynalılar ve diğer 
Alman panzerleri altında ezilenler Hitlercilik yapmaktadır. 
Gerçekten komik. Hatta buna kargalar bile güler. İşin daha komiği 
Hitlerci olanlar insanları dinlerine göre de ayırıyor. Müslümanlara 
büyük bir düşmanlık beslerlerken Hristiyanlara saygı besliyorlar. 
Cami basıp Türkleri öldürdük diye övünürler. Yahudiler aleyhine ise 
hiçbir işe girişmezler çünkü götleri yemez. Hitler ve onun en yakın 
adamlarında biri olan Himmler ise Hristiyanlıktan nefret ederdi 
hatta İslam'a kendilerini daha yakın hissederlerdi. İnsanlardaki 
samimiyetsizliği görüyorsunuz. üerçekten avel bu insanlar. 


Şimdi gelelim esas soruya, bazılarınız hâlâ diyecek, sizin bunlardan 
farkınız nedir diye? Bizim öncelikle en büyük farkımız Türk olarak 
yaratılmamızdır. Bizler ırkçılığın enternasyonal bir harekât 
olmadığını biliyoruz. Bir ırkçının en büyük düşmanı yine başka bir 
ırkçı gruptur. Çünkü bu bir üstünlük mücadelesidir. Elbette siyaset 
gereği bazen düşman gruplar birbiriyle anlaşabilir takat bu 
anlaşmalar asla sonsuza kadar sürmez. Ülkelerin dostları değil 
çıkarları olur. Menfaat birliği altında ittifak kurarlar. Misal, 
Ressam Hitler ile Mario Stalin'in ittifak kurup Polonya'yı yemesi 
gibi. 


sual: Gerçek Türk Kime Denir? 


Şimdi bizim ırkçılığımıza göre bir kişinin Türk olabilmesi için öncelikle kan 
bakımından temiz olması gerekir. Bunun için 3 kuşak yeterlidir fakat “kişi” 3 
kuşak ötesinde bir bozukluk olduğunu biliyorsa o kişiyi Türk sayamayız. Yani 
kişinin son 5 kuşağı Türk olacak ve diğer kuşaklarda bir bozukluğu 
olmayacak. Kişi 5 kuşaktan sonrasını bilmiyorsa sorun değil, yeter ki bozukluk 
olduğunu bilmesin. Bir kişi Cengiz Han torunu bile olsa kanında bir piçlik 
olduğunu biliyorsa o kişi muhakkak günün birinde ihanet eder. Bu yüzden 
böyle kişiler kesinlikle üst mevkilere çıkarılmamalıdır. 


Buradan çıkarmamız gereken anlam şu, bir kişinin son 3 kuşağı temizse ve diğer 
kuşaklarında bozukluk olsa bile bunun farkında değilse kişi Türk sayılır. 
Bilimsel olarak da 5 kuşağı Türk olan biri temiz sayılır. 


Bir kişinin gerçekten Türk saymamız için sadece ırksal olarak Türk olması da 
yetmiyor. Çünkü acunda milyonlarca mankurt Türk var. Öncelikle kişinin Türk 
olabilmesi için biraz önce söylediğimiz 5 kuşak şartını yerine getirmesi 
gerekir sonra ise dili, dini ve kültürü ve ahlakı da Türk olmalı. Günümüz 
memurlarına göz atın ne disiplin ne iş ahlakı vardır, işini iyi yapmak için 
uğraşmaz sadece saatini doldurmak için kendi kendine meşguliyet yaratır ve 
her işi yarım bırakır. Ancak örnek bir vatandaş olmalı. İkoncan avel 
görünümlü olmamalı. Her açıdan örnek biri olmalıdır. 


Tüm bu şartları yerine getiren bir toplum oluşturduğumuzu düşünün. Acunda 
Türkün karşısında durabilecek bir güç düşünebiliyor musunuz? Şunu da 
unutmayın, Türk ırkından olmakla Türk vatandaşı olmak farklı kavramlardır. 
Bu yüzden yok olmaya yüz tutmuşuz ırkımızı 
yeniden APRA e kodlamalı ve yeni bir Türk 
ırkının a A İdazxa (o temellerini 
atmalıyız. pi) (5 <a. O Kurtarılmayı 
2: NGL ( Mn € Mi, edenler 
İlt “a kurtarılmalı 

ve yeniden 

kodlanmalı, geri kalanlar 
ise imha edilmelidir. 


Sual: Turani Kavimler Ne Olacak? 


Turani kavimler bizimle aynı kökten gelmektedir. Ancak 
zamanla asimile olmuşlar ve bozulmuşlardır. Turani 
kavimlere örnek vermek gerekirse Macarları bu kategoriye 
sokabiliriz. Macarların bazı köylerinde bozulmayan veya çok 
az bozulan ırkdaşlarımız mevcuttur. Macarlar gibi Turani 
kavimleri onların samimiyeti 


sayarız. Onlar ne 
kadar samimiyse biz 
de onlara o kadar 
yaklaşırız. Zaten 
daha önceki 
malumatlarımızda 
da dediğimiz gibi. 
Macarların önünde 
5 seçenek var. 
Avrupalılar 
arasında 
karışarak AB'nin 
bir parçası 
olmaya devam 
edecekler ya da 
Beyaz ırk sevdası 
peşinde koşacaklar. Son olarak 

işe özlerine dönüp Atilla'nın, Cengiz'in torunu olduklarını 
hatırlayıp Türklük pınarından beslenerek özlerine 
dönecekler. Macarların içlerinde çok fazla Türk düşmanı 
olduğu gibi Türk dostu olanlar da vardır. Macarları burada 
uzun uzun değerlendirmek istemiyoruz bu yüzden kısa 
keseceğiz. 


sual: Kendini Türk hisseden fakat Türk 
olmayanlar ne yapacak? 


Birde böyle bir saçmalık var kendini Türk hisseden Türk'müş. 
Ulan kendini maymun hisseden zürafa olmayacağı gibi 
kendini Türk hisseden bir etnik döküntü de Türk olamaz. 
Etniksin işte sen, aşağı ırksın. Türk olmak senin haddine mi? 
Gerçekten de kendini Türk hisseden biri varsa ve bunda ısrar 
ediyorsa o zaman o kişi sahip olduğu ırka karşı hiçbir şey 
beslememelidir. Ancak böyle bir şey söz konusu değil, Çünkü 
kim kendini “Ben Kendimi Türk hissediyorum” diyorsa cümleye 
ama ile başlıyor. Benim kökenim şu ama kendimi Türk 
hissediyorum, diyor. Ulan sen Türklüğü iliklerine kadar 
nissetsen o etnik döküntü kökenini dile getirmezsin. Sen de 
Türklüğün zekâtı bile yok bre gafil! Biz etniklerden Türk 
olmasını beklemiyoruz, Türk tebaası altında yaşayan 
etnikler samimilerse ihanet etmesinler, şerefsizlik 

ün yapmasınlar, namuslu olsunlar. Bu 
4 onların kendi yararına olur. 


mi DUZ 
VE yendi eçi M 
O 


Lakin bazı etnik döküntüler 
bizim tebaamız olmayı 
natta kölemiz dahi 

~ olmayı hak etmiyor. 
Bunlar nankörlüğü 
ve saçtığı zenirlerle 
o şansı çoktan kendi 
elleri ile teptiler. 


Sual: Suriyeli Etnik Döküntüler ile 
Farklı Yerlerden Türkiye'ye Gelen Türkler 
Aynı Kategeride mi? 


Çöl aşığı tayfa Arapları aklamak için Türkler ile Arapları bir 
tutmaktadır. Türkler de bu ülkeye farklı coğrafyalardan göç etti 
demektedir. Öncelikle Türkler bir ülkeden başka bir ülkeye kaçmadı. 
Bizler, kendi ülkesinin bir eyaletinden yine kendi ülkesine ait 
başka bir eyalete geldik ya da daha önce Türk toprağı olan bir 
yerden göç edip tekrar anavatana geldik. Arapların yaptığı ise bu 
değil Araplar ve diğer etnikler kendi ırkından iğ bir ülkeye 
zorla girmektedir. 


Misal vermek gerekirse, bugün Yunanistan sınırları içinde olan 
İripoli bölgesinde az sayıda Türk anavatana gelmiştir. Eskiden 
Tripoli bir Türk toprağıydı, fakat Yunanlılar batılıların gazına 
gelip asırlarca birlikte yaşadıkları Türklere ihanet edip büyük bir 
katliam girişiminde bulundular. Yunanlılar burada Türklere 
katliam yaptığında Türkler ise yabancı bir ülkeye kaçmadılar, kendi 
ülkesine ait olan ve düşman tarafından işgal edilmemiş yerlere 
göçtüler. Bu göçler bile o zamanlar rastgele olmadı. Türk Devleti bir 
yer belirler, oraya giderler. Yani Suriyelilerin yaptığı gibi ben 
İstanbul'a yerleşeyim, İzmir'e gideyim diyemezler. O zamanki Osmanlı- 
Türk hükümeti bu tip durumlarda çok hassas davranmıştır. Kendi 
soydaşını bile rastgele bir yere yerleştirmemiştir ancak günümüzde 
soydaşımız olmayan etnik döküntülere bakıyoruz batı illerini ele 
geçirmişler. Günümüz Türkiye hükümeti bir de Osmanlı torunuyuz 
diye geçiniyor, buna kargalar bile güler! 


Türkler daha önce pek çok coğrafyaya yayıldığı için toprak 
kaybettiğimiz zaman o bölgede yaşayan Türkler anavatanın farklı 
yerlerine geldi. Şimdi bunlar ile Suriyeliler bir tutmak için şu iki 
özellikten birine sahip olmanız gerekir. 


Gerçekten geri zekâlı bir avelsiniz ya da etnik döküntüsünüz. 
Bunun başka açıklaması yoktur. 

Türkler düşman topraklarına göç etmediler, Türkler başka ülkelere 
yalvarmadılar. Türklerin yaptığı şey şudur, köy yerindeki evini su 


basan Türkün şehir merkezinde evine yerleşmesi gibidir. Eğer ki 
Suriyeliler kendi ülkesi sınırları içinde başka yere göç etseydi 
kimse bir şey demezdi. Bunu yapamıyorsa kendi ırkdaşı olan diğer 
Arap devletlerine gidebilirler. Neden Türkiye'ye geliyorlar? Cevap 
belli, Türkiye'yi çökertmek için. Bu mevzularla ilgili yıllar önce 
malumat verdiğimiz gibi şimdi uzun uzun anlatmayacağız. 


Son olarak hızını alamayıp, Suriyelilere ve diğer etnik döküntülere 
karşı çıkan Türklere şunu söyleyenler var: Türkler de Anadolu'ya 
Orta Asya'dan geldi o zaman Türkler de geldiği yere gitsin... 


Bunu demek için ise su katılmamış bir Türk düşmanı ve içişlerinden 
sorumlu bir kel olmanız gerekmektedir. Bir kere biz Türkler 

birilerine sığınmadık. Kılıcımızdan kan damlayan kurt başlı 
kılıçlarla geldik ve söke söke bu toprakları aldık. Kimseye 
ağlamadık, kimseye yaranmadık. Biz savaşmak için Anadolu'ya geldik, 
Araplar ise savaştan kaçtığı için. Koskoca Türkistan bozkırları 
içimizdeki istila aşkını dindiremedi! Geldik Roma İmparatorun eline 
verdik ve topraklarını ellerinden aldık. Romalı Götçülere haddini 
bildirdik diye suç mu işledik? Gerçekten bundan utanan var mı? 
Varsa eğer o kişi Türk değildir. Bunu da tüm acun böyle bilsin. Evet, 
biz buraya sonradan geldik, bundan da gocunmuyoruz aksine gurur 
duyuyoruz! Esen olsun buradan şanlı Türk başbuğlarına! Esen olsun 
Türk ırkının kudretini tüm acuna ispat eden yiğit cengâverlere! 
Esen olsun kılıcında kelle eksik olmayan barbarlara! 


Sadece buralar ile de yetinmeyeceğiz. Önce dünyaya, sonra güneş 
sistemine, galaksilere ve tüm acuna sahip olacağız! 6 


sual: Siz Kadir Mısıroğlu 
taraftarısınız, siz İslamcısınız! 


Bu insanlar gerçekten salak. Özellikle bu konu hakkında 
hiçbir bilgisi olmamaşına rağmen bize İslamcı diyen 
insanları gördükçe gülüyoruz. Bu iddiaya cevap bile 
verilmez ancak Kadir Mısıroğlu mevzusu hakkında bir iki 
kelam edelim. Bizler Kadir Mısıroğlu'nun izinden gitmiyoruz. 
Kadir Beğ ile bizim görüşümüz birbirine terstir. Kadir Beğ 
İşlam'ı referans alır, biz ise Türklüğü referans alırız. Bize 
insanların Kadir Mısıroğlu taraftarı, Kadirci bunlar 
demesinin nedeni ise şu. Kadir Mısıroğlu hakkında sürekli bir 
Yunan hayranı yaftası yapıştırılıyordu. Biz de dedik ki 
1923'den 1950'li yıllara kadar Yunanistan aleyhine kitap 
bile basılmıyordu. Yunanlıların yaptıkları Türk 
katliamlarının üstü örtülüyordu. Bunları öğrenen Türkler 
kinlenmesin diye Yunanistan aleyhine olan her şey yasaktı. 
Kadir Mısıroğlu ise bu yasağı delerek Yunanlıların Türklere 
yaptığı katliamları anlatıyordu. Bizler, “Kadir Mısıroğlu 
Yunanlılar sevmez, Yunan Mezalimi diye yazdığı kitap bile 
var, orada Türklere yapılan katliamları anlatıyor ve Nihal 
Atsız tarafından da bu kitap tavsiye edildi” dediğimiz için 
insanlar bize şeriatçı, Kadirci diyerek saldırmaya başladı. 
Buna gerçekten kargalar bile güler! 


Peki, Yunanlıların Türklere yaptığı katliamların yapılması 
neden yasaktı? Çünkü Reis-i Cumhur böyle uygun görmüştü. 
Venizelos Türkiye'ye geliyor, balolara katılıyor. Vur 
patlasın çal oynasın. En sonunda ise Yunanlılar kanunla 
korunmaya başlandı ve Yunanlıların Türklere yaptığı 
katliamların anlatılması yasaklandı. 


Bunun altında da kimin imzası vardı bilin bakalım? Biz 
söylemeyelim, belge bırakalım; 
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BAŞVEKALET 
AMLAR Dais MÜDÜRLÜĞÜ Karamame 
MÜDÜRLOĞU 
Karer sayın 
2 
of 
Türk-Yunan dostlugunn'renoide 6d66€k mahiyetteki resimle- 
rin toplattırılmesı satışının ve hariçten ithslinin yasak edilmesi , 
Dahiliye vekilliğinin 16/10/9357 tarih ve 6422/6/ sayılı teklifi üse— 
rine matbuat kanunun muaddel GI inoi maddesi mucibince fora Vekilleri 
Heyetince 2/11/9387 terihimle onasnmışdır. 


2/11/9897 


belgede yazdığı gibi 


Türk-Yunan dostluğunu rencide edecek mahiyetteki resimlerin teplattırılması, 
satışının ve hariçten ithalinin yasak edilmesi, dahiliye vekilliğinin 
15/10/937 tarih ve 6422/6/ sayılı teklifi üzerine matbuat kanunun muaddel 51 
inci maddesi mucibince icra vekilleri hayetine 2/11/937 tarihinde 
onanmıştır. 


Reisi Cumhur K. Atatürk 

Bakın ırkdaşlar, günümüzde Türklüğe her koldan saldırı 
gerçekleştiriliyor. Bizler özellikle bu tip saldırıların 
gerçekleştiği ve vatansız-mülteci krizinin olduğu şu devirde 
Mustafa Kemal aleyhine konuşmak istemiyoruz. Bu yüzden bu 
konuyu da kısa kesiyoruz. Milliyetçi zümre de aklını başına 
devşirsin, etnikler her yeri ele geçiriyor, bizim milliyetçi- 
Türkçü zümre ise sanal acunda birbirini boğazlıyor. 


Diyeceksiniz ki size ne milliyetçilerden? Cevap verelim. Her 
milliyetçi geleceğin ırkçı adayıdır. 
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Övgü-Takdir Bölümü 


Bu bölümde övülmesi gereken şahısları öveceğiz. 
Türklük lehine iyi işler yapan veya Türklüğün 
prestijini yükseltenlere bu bölümde yer verilecektir. 
Burada övülenlerin ırkçı olması ya da dinimizden 
olmaşı hatta Türk olması dahi önemli değildir. Önemli 
olan Türklüğe olan yaptığı katkılardır. 


Hakem Ümit Çınar'ı Tebrik Ediyoruz 


Hakem Ümit Çınarlı, 2015 yılında mesleği elinden alınan bir 
hakem kardeşimizdir. 2015 yılında olan bir olaydan bize ne 
diyenler olabilir ancak biz kimseyi unutmayız! 


Bu Hakem kardeşimizi de unutmuyoruz! Olayın aslını 
anlatmamızı isterseniz, bizden duyun! Dinleyin! 


22 kişinin plastik bir topun peşinde koştuğu futbol oyununda 
nakemlik görevinin üstlenen bu kardeşimize haince bir saldırı 
düzenlenmiştir. Günümüz tabiri ile İtibar Suikastına 
uğramıştır ve ekmeği elinden alınmıştır. Hakem Ümit Çınarlı, 
Uludere katliamı denilen olayda ölen hayvanlara üzüldüğünü 
dile getirdiği için hakkında davalar açılmıştır. 


Kürtçü lobiler bu kardeşimizi hedef tahtasına oturtmuş ve 
AKF desteği ile Ümit Çınarlı hapse ve tazminata mahküm edildi 
hatta üstüne “Barış, Kardeşlik, Hümanizm” içerilik kitap 
okuma cezası verildi. üerçekten komik. Bu Kürtçüler herkesi 
faşist olmakla suçluyor ama kendileri eline fırsat geçince hem 
kişiyi düşüncelerinden dolayı hapse attırıyor, zem 
mesleğinden attırıyor hem de zorunlu kitap okutturuyor. 
Irkdaşlar, Türkün Türk'ten başka dostu yoktur ancak Türk 
Türkü korumuyor. Bugün bir Türk ırkçısının başı derde 
girdiğinde Türkçü-Milliyetçi onu savunabiliyor mu? Âmâsız 
fakatsız bir şekilde birbirlerini savunabiliyorlar mı? 
Maalesef? hayır. Sözde Türk Devleti Olan Türkiye 
Cumhuriyeti'nden barolar kimin elinde? Tabii ki etniklerin. 
Irkçıların kimsesi yok. irkçılar yalnız. Ancak biz bunu 
değiştireceğiz. Ümit Çınarlı'nın siyasi görüşünü bilmeyiz, 
belki bize terste olabilir ancak Ümit Çınarlı'yı duruşundan 
dolayı takdir ediyoruz. Her zaman böyle dik ol, her zaman 
etniklere haddini bildir Hakemlik mesleğin elinden 
alınabilir fakat Türklüğün alınamaz Ümit Çınarlı, Vakti 
zamanı geldiğinde herkesten intikam alacağız kardeşim. Sana 
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Tanju Özcan'a Açık Mektup! 


Bu mektubu siyasi arenada tanındığınız için ve Türk-Türkçü 
olduğunuzu dile getirdiğiniz için yazıyoruz. 


Yalnız siyasi arenada tanınmış biri için bunu yazmazdık. Zira 
Türkçü olmayan, Türk sevdalısı olmayan birine yazdıklarımı 
boşa gidecektir. Siyasi arenada tanınmadan Türkçü 
olduğunuzu dile getirdiğinizi söyleseydiniz de yazmazdık. 7 
Çünkü faydasız kalacak olduktan sonra, sosyal mecrada adı 2 
bilinmeyen Türkçülerle de Türklüğün dertlerini her zaman 7 >? 
konuşabiliriz. Madem siyasi arenada tanınan birisiniz ve ; 
Türkçüsünüz, o zaman bu açık mektubu size yazmakta hiçbir 
beis görmüyoruz. Memleketiniz Bolu'da yaptıklarınızı taki 
ediyor ve destekliyoruz. Özellikle vatansızlara olan j 
tutumunuz takdire şayandır. Başkanlar, Bakanlar ve Vekillér 
şahsi çıkarları tehlikeye girmesin diye Suriyelilere ses 
etmez ve karşı koymaz iken sizin önceliğiniz sahip olduğunuz 
irkınız, yani Türkler oldu. Vatansızlara olan tutumunuz 
yüzünden baskılara ve şantajlara maruz kalmışsınızdır, tüm 
bu zorluklara rağmen görevinizin başında durup Türklüğe 
kalkan olma isteğiniz çok güzeldir. Bizler siyasetçilerin 
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Türküm veya Türkçüyüm demesine alışık değiliz çünkü 
siyasetçiler genel itibari ile Türk düşmanıdır. Ancak 
dikkatimizi çeken bir mevzu var, sizin gibi Türkçüyüm diyen 
biri nasıl olur da Demokrat Sol partide barınabilir? Hatta 
daha da kötüsü, Türkçülüğün en büyük düşmanlarından olan, S ` 
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olduğudur? Günümüz de bile Türkiye Karabağ meselesinde uğ 


/, 


Azerbaycan'a yardım ediyor diye bundan gocunan, rahatsız S 
olan bir partiden söz ediyoruz. Zaten Türküm, Türkçüyüm © 
demeye başladığınızdan kısa bir süre sonra partinizden 3 
kovuldunuz, daha doğrusu geçici süreliğine atıldınız. Lakin di 


her şeye rağmen neden gururla CHP'li olduğunuzu dile 
getiriyorsunuz? Bir de nasıl bir Türkçüyseniz Türklerin 
belediyede bıyık bırakmasını yasaklıyorsunuz, lakin top 
sakal bırakmak serbest? Ancak sırt siyasi muhalit olmak için 
bıyıklı Sinan Ateş'in Twitter'de savunuculuğunu 
yapıyorsunuz? Yani lafa gelince çok iyi Türkçü olup iş 
uygulamaya gelince bir anda farklı şeyler görmeye 
başlıyoruz. Türküm, Türkçüyüm diyorsunuz, Amerika ve 
Avrupa'dan yana değilim diyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu'nu 
CHP'nin başına getirmeye çalışıyorsunuz. Hayırdır? Bu nasıl 
Türkçülük bir açıklayın da aydınlanalım. 


Sayın Tanju Bey, Malumunuz üzere Türkçülük ya da 
milliyetçiliğin tek bir tanımı yok ve kendi arasında bin 
parçaya bölünmüş. Eğer Türkçüyüm derken su katılmamış 
gerçek Türkçülükten bahsediyorsanız hiç şüphesiz ki 
kanaatimizce hakiki Türkçü, Türk Tanrısı Yüce Tigir'in 
emirlerini dinleyen, Türk ırkının üstünlüğüne iman etmiş 
bedensel ve ruhsal varlığın bütünüdür. Türkçülük şuuru 
Türk ırkının üstün olmasını vurgulayan, Türklerin Tanrı'nın 
yeryüzündeki askerleri, Tanrı'nın kırbacı olduğunu 
benimseten kadim Gök Tanrı inancından güç alır. Bu yüzden 
Türkçü olan Ateist, Deist, Agnostik olmaz. Tanrıcı olur ve 


kendi benliğini Tanrı adına savaşmaya adar. Çünkü o 
Tanrı'nın yeryüzüne musallat ettiği, insanlığın başına bela 
olan cezalandırıcıdır. Adana Kongresinden önceki Komando 
ülkücüler de bu düsturu benimseyen kitlelerden 
oluşmaktadır. Komando Ülkücüler ve Atsız'ın izinden giden 
ırk savaşçıları, gerçek Türkçülüğün mayasını 
oluşturmaktadır. İşin özü Türkler her ırkın üstündedir. 
Bunları anlatıyoruz çünkü sizi geçmişinizle 
yargılamayacağız, lakin samimi ve gerçek bir Türkçüyseniz 
dediklerimizi kabul edecek ve artık sadece Türkçülükle 
anılmanız gerekmektedir. Ancak sırf iktidara karşı olmak 
için Türkçüyüm diye takılıyorsanız ve 8. Sınıf Türkçüyseniz 
zaten size diyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Ben Türkçüyüm 
“ama” dedikten sonra Türkçülüğün vatanseverlikten ne gibi 
bir farkı olabilir? Türkçüyüm diyerek herkesi kardeş ilan 
ettikten bir komünistten ne gibi farkınız olabilir? 
Türkiye'de toplum daha ırk, millet, vatanseverlik, Türkçülük, 
milliyetçilik gibi kavramların bile ne olduğunu bilmiyor. 
Umuyoruz ki siz bunların ne anlama geldiğini 
biliyorsunuzdur. Tanju Bey, Esas konumuza dönersek siz de 
farkındasınız, bu vatansızlar Irkımız için büyük tehlikedir, 
bugün 5-6 çocuk yapan vatansızların sayısı yıllar sonra daha 
da artacaktır. Vatansızlar her yerden geliyor. Renklisi, 
renksizi, kömürü, moskotflusu her çeşidi var. 30 sene sonra 
irkımızın hali ne olacaktır? Sizi söyleyelim, demokrasinin 
nimetlerinden faydalanıp parti kuracaklar, milyonlarca çöl 
faresi kendi partisine oy verecek ve meclise girecektir, 
meclise girdikten sonra da özerklik ve akabinde bağımsızlık 
isteyeceklerdir. İstediğini alamayınca silahlı örgüt kurmaya 
niyetleneceklerdir. Saddam'dan kaçan Kürtlere ne oldu? 
Turgut Özal denilen şahış milyonlarca virüsü ülkeye 
doldurdu, bu virüslerin yarısı dağda askerimize kurşun sıktı 
diğer yarısı terörist destekçisi partinin seçmeni oldu. Siz de 
birilerine şirin gözükmek için malum ırkları kardeş ilan 


etme girişiminde bulunmayın. Madem Türkçüsünüz o zaman 
Türk'ten gayrısını gözünüz görmemeli. Şu zamana kadar 
kardeşlik edebiyatı yapan MHF veya diğer partiler ne elde 
etti? Kocaman bir sıfır. Siz de sıfır olmayın, etkisiz eleman 
olmayın. Eğer Türkçülüğünüz samimi ve vatansızlara tepki 
olarak “Türkçüyüm” demiyorsanız o zaman sizi takdir ederiz, 
lakin bunu sadece etkiye tepki olarak dile getiriyorsunuz ve 
kendinizi gerçek bir CHP'li olarak görüyorsunuz Türk 
Tanrısına vereceğiniz hesap da çok ağır olacaktır. Tien- 
Şan'dan çıkan eşintiye kulak verin! Atalarımız bizi Tanrı 
Dağ'ından bizi izliyor. Onlara layık olmalıyız. Sizi bahanesiz 
bir şekilde Türk ırkının çıkarlarını savunmaya ve ırkımızın 
üstün meziyetlerini dile getirmeye davet ediyoruz. Kimseyi 
kendi yanınıza çekmek için taviz vermeyin. Gerekirse Türk 
ırkının çıkarlarını savunan bir parti kurun. Sadece Türklere 
tayda sağlayan, Türkün kayrasının düşünen bir partiden söz 
ediyorum. Gerçek Türkçülük ilkeleri ile bezenmiş 
mukaddesatçı bir parti. irk bakanlığının kurulması 
gerektiğini ve Türk olmayanlara ise memuriyet verilmediğini 
dile getiren bir parti emin olan milyonlarca Türkün coşkulu 
söylemleri eşliğinde sevinçle karşılanacaktır. Bundan dolayı 
size ırkçı diyebilirler. Ne olacak? Madem Türkçüsünüz o 
zaman size ırkçı denilmesinden de rahatsız olmamalısınız. 
Çünkü ırkçı olmayan kişinin Türkçülüğü abdest almadan 
namaz kılan Müslümana benzer. 


Ne demişler? İt ürür kervan yürür. Eğer fikirleriniz 
değişirse bunun vebali sizdedir, hesabını da siz vereceksiniz. 
Türk düşmanı, kanı bozuk birini desteklersiniz de bunun geri 
dönüşü olmaz. Ancak biz mektubu yazarken bile siz Türk 
olmayan birilerini CHP'nin ve ülkenin başına getirmek 
istiyorsunuz. Ruhsatı bile olmayan LGBT mekânlarına gidip 
vur patlasın çal oynasın keyif çatıyorsunuz, Türklerin bıyık 
bırakmasını yasaklıyorsunuz. Ancak lafa gelince Türkçüyüm 
diyorsunuz. Sadece yabancı oturum alanların ve 


vatansızların karşıtlığını yapmak kişiyi Türkçü mü yapıyor? 
Türkçülük bu kadar basit bir şey mi? Eğer sizin 
düşündüğünüz gibi basit bir şey se o zaman Moğolistan'a 
gidip Moğollara kardeşim diyen, Yunanlılara “Türkün Gücünü 
Göreceksiniz” diyen Sayın Erdoğan'ı en büyük Türkçülerden 
biri ilan etmeli. Sayın Tanju bey, Bizler siyasetçilere 
güvenmeyiz. Açık olmak gerekirse size de güvenmiyoruz, 
güvenemiyoruz lakin yine de vatansızlara karşı olanşuan 
ki duruşunuzu da takdir etmek istiyoruz. Türkler 
birbirlerinin meziyetlerini takdir eder, kusurlarını 
düzeltirse o zaman yüksek bir ırk şuuruna erişir ve 
seviyemizi daha yukarılara çıkarırız. Önceliğiniz her daim 
Türklük olması dileği ile esen kalın. 


e 


Davam, - Onurum, ım, Sadakatim 


Barbar Mizah 


Bu bölümde mizahi, kısa hikâyeler anlatılacaktır. 
Bölümün adı ner ne kadar Barbar Mizan olsa da 
Nasrettin hocanın anlattığı gibi hikâyelere de yer 
verilecektir. 


Akıncı Çerisine Verilen Ceza 


4, Murad Bağdat'ı feth ettikten sonra eğlence düzenlenecekti. Akıncı 
beğlerinden biri, birkaç tane dalkavuk Acemi kadın getirsin diye 
görevlendirmiş. Acemler 100'e yakın kadın bulup getirmiş, Akıncı 
beği hepsini tek tek incelemiş hepsi birbirinden çirkinmiş ama bir 
tanesi özellikle dikkatini çekmiş, Aceme dönmüş ” siz bunun kadın 
olduğundan emin misiniz?” demiş, Acemlerden biri “evet, amı var 
memesi var.” Akıncı beği en çirkin kadına sormuş, “sen nesin?’ kadın 
Kürdüm demiş. Akıncı beği böyle insan mı olur diye incelemeye devam 
etmiş Kürdü, sonra biraz ötede Uygur dokuma halısı üzerinde bağdaş 
kuran üzgün ve genç bir Akıncı Çerisini görmüş ve sormuş “© herkes 
eğlenirken şen niye sessiz ve üzgün oturuyorsun?’ Akıncı Çerisi 
cevap vermiş, 


“Su zamana kadar hiç Arap 
öldüremedim”. 


' Muşmula suratına 
sokayım senin 


Akıncı beği: ” Demek savaşta hiç 
Arap öldüremedin ha! Al sana 
ceza, bu kürdü sikeceksin!” 
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Otsukarcı ve 
Misyoner 


Otsukarcı, teslim ettiği kellelerin parasını almış ve 
kazandığını harcamak için hancının yolunu tutmuştu. 


Girdi hana, oturdu masaya, kımız ve tavşan budu 
söyledi. Sipariş ettiği gelir gelmez.kapıdan bir 
yabancı girdi. Yabancı bakındı durdu ve sadece 
Otsukarcı'nın masası boştu ve onun karşısına 
oturdu. Yabancının kılık kıyafetinden dolayı 
Türkistanlı olmadığı ilk bakışta anlaşılıyordu, 
Otsukarcı, adamı görür görmez, 


“ırkın nedir?” diye sordu, yabancı °? Âdem oğluyum, 
tıpkı senin gibi.”dedi. 


Otsukarcı, aklından deli bu herhalde diye geçirdi, 
sinirlenmemeye çalıştı, ancak yabancının boynundaki kolye ve 
elindeki küçük heykel dikkatini çekmişti 


“ peki, bunlar nedir?” diye sordu, yabancı ise misyonerdi, Hristiyanlığı Türk 
topraklarında yaymaya çalışıyordu. Yabancı cevap verdi; 


“Pu benim tanrımdır ve bende Tanrının ga Hazreti İsanın öğütlerini ve 
siz Türklere doğru yolu göstermeye geldim” 


Otsukarcı önce bir kahkaha attı, daha sonra afiyetle yediği tavşan budunun 
arta kalanlarını, mişyonerin elinde ki İşa heykelinin ağızına sokmaya çalıştı, 
adam şaşırdı ve sen ne yapıyorsun sen diye bağırdı, 


? Ulan! Tanrın açlıktan gebermiş, ona et veriyorum ki güçlensin” Bırsını 
alamayan Otsukarcı devam etti, 


“Bana bak papaz! Daha kendi karnını doyuramayan bu vitaminsizi bize Tanrı 
diye tanıtma, sana atmış saniye süre hemen burayı terk et!” 


Neye uğradığını şaşırmış misyoner papaz hemen masadan kalktı 


“Barbar bunlar Barbar!” diyerek bağıra bağıra oradan uzaklaştı. Handa 
misyonerin bağırışlarını duyan tüm Türkler de kahkahalara boğuldu. 
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İlk sayımızın sonuna geldik. İşte, kendiniz görüyorsunuz bin bir proje i 
insanlar her yerden Türklüğe saldırıyor ve ne devlet ne siyasiler hiç kimse b F - 
saldırılara kalkan olmuyor! Siyasiler zaten bildiğiniz gibi ne ayranım 

dökülsün ne götüm sikilsin havasındalar, alırlar maaşlarını bakarlar 

keyiflerine. Bugün ezan okurlar yarın kilise o çalar, siyasilere katiyen 
güvenmeyin. Ancak Irkımızın çıkarları için iyi bir şey yapacak olurlarsa o 

anlık desteklenirler, başka türlü sakın umut bağlamayın. 


Ya peki Devletimiz? Bu Devlet yüzyıllardır Türklüğe hizmet etmiyor. Yüz yıl 
önce Arapların pis örflerinden kurtulduk dedik bir baktık gavurun örtfünü 
adetini aldık. Arap'ın dini ile cenk edecekler diye Türkiye'de yaşayan herkesi 
Türk yaptılar yanına da gavurun töresini koydular alın Cumhuriyet dediler. 


Put gitti kürtönü geldi, darbe oldu Arnavut Kenan e Kürt Özal'ı getirdi, 
Said-i kürdinin piçleri fetocular çıktı Gürcü'yü getirdi. Ordu ve istihbarata 
bakıyoruz yine Türk olmayanların elinde, heryeri ç-virüsleri sarmış. Nerede 
soytarı, dolandırıcı, Türk düşmanı varsa alıyorlar Devletin bir yerine 
koyuyorlar ödüllendiriyorlar. 


Bu Devlet, bu ülke, Anadolu da hiçbir şey Türk Irkının çıkarına hizmet 
etmiyor. Türk soyluların bu Devlete hiçbir borcu yoktur. Devlet, bizim gibileri 
dışlamış ve yalnız bırakmıştır 
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Türkü sadece götünüz sıkıştığında hatırlıyorsunuz. Biz Arap değiliz, her şeyle f 
Allah'tandır deyip bir köşeye geçip kaderimizde ne yazıldıysa onu yaşamaya K 
mecburuz demeyiz! - 
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Insanlar, hedeflerimizi rüyasında dahi göremeyecek kadar vizyonsuzdur. Bin Â 
yıl önce kurulan bu Devlet asıl sahiplerine tekrar kavuşacaktır. Türkiye'yi 
Türkleştireceğiz! ve bunu hep beraber başaracağız. 


Eğer devlet asıl sahiplerine kavuşmazsa o zaman kimler gerçekten bizimle ve 
her şeyi göze almış o zaman göreceğiz. Tek kutsalımız ırkımızdır. Davaya sadık 
olun ve itaat edin. 


Yükselmek için ezeceğiz, Varolmak için yokedeceğiz! 


Davam, Onurum, Sadakatim. 


